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'DİYARBAKIR 
SATI KÖYLÜLERİ 


Ecevit'e açık mektup 


Diyarbakır'a bağlı Sati köyünden 23 köylü, Başba- 


kan Bülent Ecevit'e yazdıkları mektupta ağaların topraklarını gasbettiğini anlatıyor ve topraklarına kavuşmak istediklerini yazıyorlar. Köylülerin gazetemize de gönderdikleri mektubu aşağıda yayınlıyoruz: 


"Biz Diyarbakır'a bağlı Merkez Sati köyü halkından köylüleriz. Size ağalar tarafından uğratıldığımız haksızlığı anlatmak istiyoruz: Köyümüzün Çavisk mevkisinde 149 dönümlük bir 
tarlamız var. Biz bu tarlayı 40 


senedir ekip biçeriz. İki defa toprak komisyonu, bir defa da kadosiro geldi ve tarla gene bizde kaldı. Kaldı ama köyümüzün eski ağası, eski CHP milletvekili Şeref Uluğ kendisinin tarlamıza bitişik iki parselini bir parsel ve bir tapu gibi göstererek tarlamızı elimizden almak istedi. Kadastro tarlamıza "hazine malı" demesine rağmen, 
Şeref Uluğ Ağadan, rüşvet yiyince sahte tapu verdi. Biz de mahkemeye başvurduk. Yıllardır elimizdekini avucumuzdakini mahkeme masrafı yaptık, avukatlara yedirdik, biz aç kaldık. 
Hakim, fen memuru, bilirkişi, 


tapu müdürü ve köy heyeti bize karar verdi. Ama Şeref Ağa bu kararı temyiz ettirdi. Temyiz, onun sahte tapusunu reddederek tarlamızın hazineye ait olduğuna karar verdi. Tekrar mahkeme olduk. Ağa, rüşvet yedirerek lehine karar çıkardı. Biz temyize yolladık ama temyiz ağanın le hine tasdik etti. Son çaremiz olarak tekrar temyiz araştırmaya yolladık. Oradan da bize “men-i müdahale" kararı verildi. 


"Biz yoksul köylüler 40 yıldır sirdüğümüz gerçek sahibi bizler oan tarlalarımıza sahip olmayp ne yapacağız? Ağalar sahte tapularla tarlamızı ele geçirirlerken, bu tarlayı başkalarına satarlarken, biz 23 rüfus ne ile geçineceğiz? Biz ve bizim gibi yoksulların topraklarının ağalarca 


gasbedildiğini bilerek bir an 

evvel topraklarımıza kavuşmak 

için gerekli emirleri vermenizi saygılarımızla arz ederiz." 

Sati Köyünden 

23 Köylü 
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HA LKIN SESI 


SAYFA:2 


Kitlelerin öğretmeni olmadan önce, 


TRABZON VE TUNCELİ'DE 


MUSTAFA SUPHİ VE 


14 YOLDAŞI ANILDI 


TRABZON 


TKP'nin kurucusu ve ilk önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının hakim sınıflar tarafından katledilişlerinin 57. y ildönümü dolayısıyla Sürmene 'nin Konuklu köyünde bir anma top- 


"Sırtında tütün taşımayan, 


üreticinin halinden anlamaz” 


FİYAT TESPİTİNE ÜRETİCİLER DE KATILMALI 


Bizler Karabedirler köyü tütün üreticileriyiz. Köyümüze tütün fiyatını tespit için gelen eksper, bütün tütünleri köy meydanına toplattı. Önceden eksper evleri dolaşarak fiyat tespit ederdi. Köylünün emeğini hiçe sayarak tonlarca tütünü köy meydanına toplattıran eksper, ömründe hiç tütün balyasını sırtında taşıdı mı ? Sırtında tütün taşımayanlar üreticinin halinden anlamaz. Biz sırtımızda tütün balyaları ile meydana taşınacağımıza, sonra onları tekrar evlerimize taşıyacağımıza o sayın eksper bey evlere gitse orada tespit etse ol-. 
maz mi? Zaten tütün yetiştirirken çektiğimiz yetmiyormuş gibi. 


Bütün yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bu işkenceler yerinde mi? Tütün fiyatı tespit edilirken yanında üreticiler de bulunmalıdır. Tütünde taban fiyat uygulanmalıdır. Fiyat açıklanırken Ege Ìhracatçıları Birliğinin "Üretimi kısmalı, fiyatlar düşük tutulmalıdır" şeklindeki istekleri değil, bunca çileyi çeken üreticilerin genel isteği 


yerine getirilmelidir. 


Tütün tespitinde ve satımdaki işkencelere son verilsin! 
Tütün fiyat tespitinde üreticiler de bulunmalıdır! 


Karabedirler Köyü Birleşme ve Dayanışma 


(GAZİANTEP 


ASKER MEKTUBU 


Derneği Başkanı Hüseyin Mercan 


lantusı yapıldı. Köylülerin düzenlediği toplantıya, Trabzon ve çevresinden çok sayıda devrimci katıldı Anma toplantısının yapıldığı salon, "Ne Amerika Ne Rusya, Bağımsız Türkiye " pankartı ve Mustafa Suphi'nin resimleri ile sislenmişt. Resimlerin altında “Mustafa Suphi'nin yolundan yürüyoruz" 
doganı bulunuyordu. 

Saygı, duruşundan sonra bir 


köylü arkadaş, Mustafa Suphi' 


nin hayatını ve mücadedesini anlatan bir konuşma yaptı. Trabzonlu bir devrimci de söz alarak 
“Bu toplantı 57 yıl önce Sürmene açıklarında şehit edilen Suphi ve yoldaşlarının ideolojisinin her türlü zulme ve zorbalığa rağmen yaşadığını gösteren önemli bir olaydır” dedi ve Mustafa 
Suphi'nin fikiderinin bugin de bizlere ışık tuttuğunu açıkladı. 


Kırmızıköprü, 
Kortan ve Burmageçit'te, Pazar günü yapılan anma toplantılarında, Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı ölümlerinin 57. yıldönümünde anıldılar. 


Burmageçit 


100—150 kişinin Katıldığı toplantı saygı duruşu ile başladı. Daha sonra devrimci bir arkadaş konuşma yaptı. Konuşmacı Mustafa Suphi'nin hayatı ve mücadelesini anlata rak şöyle dedi: Mustafa Suphi yoldaşın hayatı, bağımsızlığına düşkün, halkına bağlı bir dev- 


"MHP'li yarbay subaylara ve erlere baskı yapıyor” 


39. Piyade Tugayı İslahiye Garnizonunda MHP'li yarbay Hakkı. Şenocak bütün yurtseverleri tehdit ve baskıyla susturmaya çalışıyor. MHP'nin propagandasını yapıyor. Atatürk haftası dolayısıyla yapılan konferansta bile faşist ideolojiyi yaymaya çalıştı. Atakarakterini 
Atatürk'ü propagandasına alet etmeye çalıştı. “İçinizde devrimciler, komünistler var, ben bunu çok iyi biliyorum. Yakın zamanda bunların ayağını kaydıracağız. Onların içimizde barınmalarına izin vermeyeceğiz." diye Yurtsever askerlere, bahaneler bulup, iç hizmet kanununa aykırı 


türk'ün. anti-emperyalist edip 


tehditlerde bulunuyor. 


kılar yapıyor. 


örtbas 


olarak cezalar veriyor. Daha da ileri giderek, bazı yurtsever subay ve assubaylara türlü bas- 


MHP'li yarbay garnizona seks filmlerini, dansözleri getirtip ahlaksızlığı teşvik ediyor. 
Onun bazi subay ve assubayların eşlerini sarkıntılık yaptığını herkes biliyor. Ayrıca faşist derneklerle de ilişkisi vardır. "Hergün" gibi faşist yayın organlarının propagandasını yapıyor, Ülkü Ocaklarının futbol takımını garnizona getirterek garnizon takımıyla oynaması- m sağlıyor. Yarbay Hakkı Şenocak, yurtsever ve devrimci yayın organlarını okuyanları da ağır bir şekilde cezalandıracağını söylüyor. 


İslahiye'den Bir Asker 


MÜHENDİSLİK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEKTUBU 


HALKIN SESİ Adana 
Mühendislik Yüksek Okulunda yapılan öğrenci seçimleri ile ilgili bir yazı yayınlamışti. Bizlerin HALKIN SESİ' 
ne haberi yanlış iletmemiz yügünden yazıda bazı hatalar bulunuyor. Söz konusu seçim şu şekilde yapılmıştır: 

D.Yol seçimlerin listelerle 
. yapılmasını ve yönetime bir tek grubun gelmesini önerdi. 
H.Kurtuluşu ise seçimlere listelerle girilmesini ve her liste- nin yönetime aldığı oy oramnda üye vermesini önerdi. 
Proleter devrimciler ise seçimlerde grupların değil,kişilerin oylanmasını ve her isteyenin aday olabileceğini savundular. 
İki oylama yapıldı. Birincisin- de yönetim kurulunun tek bir gruptan oluşup oluşamayacağı oylandı. Oylamaya katılan 
194 kişiden 5l'inin karşı 
çıkmasına rağmen 143 kişinin 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oylarıyla yönetimin karışık olması kararlaştırıldı. Daha sonra ise proleter devrimcilerin önerisi ile H.Kurtuluşu' 
nun önerisi oylandı. Bu oylamaya da 180 kişi katıldı. Proleter devrimcilerin önerisi 67' 
ye karşı 113 oyla kabul edildi. 
Hatalı olarak yazdığımız haberin doğrusu böyledir. 
Adana Mühendislik Yüksek 
Okulundan Devrimciler 


ÜR - DA, Menekşe Sok. No:16 Kızılay- 


rmcinin > hayatıdır. Mustafa 
Suphi'nin fikirlerinin, iki sü per devlete karşı mücadele 


yolunu gösterdiğini vurgulayan konuşmacı, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Mustafa Suphi yoldaş emperyalist yağma savaşına tüm gücüyle karşı çıktı. Mustafa Suphi, Türkiye halkıma şöyle seslendi: o “Uluslararası savaş ağalığına ve o emperyalizme elinden geldiği kadar karşı dur. Memleketin içinde hiç bir bölük yabancı asker kal maşın." 

Mustafa Suphi yoldaş, bütün bunları belirtirken, en başta proletaryaya've onun öncü partisine güveniyordu. Bugün de milli bagımsızlığımızı korumak ve savaşa karşı hazırlıklı olmak . 
için, en başta kendi gücümüze güvenmeli ve proletarya partisinin bayrağı altında yek vücut birleşmeliyiz. 

Mustafa Suphi'ye sahtekarca sahip çıkan görüşleri de eleştiren konuşmacı sözlerini şöyle bitirdi: "Bugün Mustafa Suphi'ye sahtekarca sahip çıkan sahte TKP ve oportünistler onun hiç bir görüşünü savunmamaktadırlar. 


Kırmızıköprü 


Kırmızıköprü'de yapılan toplantıya 50—60 kişi katıldı. Toplantı saygı duruşuyla başladı. 
Bir devrimci Mustafa Suphi'nin hayatı ve mücadelesini konu alan konuşma yaptı. Toplantı bir saat 


sürdü. 
Körtan 

150 kişinin katılmasıyla yapılan anma toplantısı saygı duruşuyla başladı. İki devrimci arkadaş konuşma yaptı. İlk konuşmacı Mustafa Suphi'nin hayatı ve mücadelesini anlattı. Diğer konuşmacının ise geçmiş mücadeleyi ele alan konuşmasından sonra toplantı sona erdi. 


USAK] 


Kalorifer 
- fabrikasında 


soğuktan donuyoruz 


Bizler Uşak Radyatör Fabrikasında çalışan işçileriz. Kalorifer malzemesi yapıyoruz. Ama ne yazik ki çalışırken, soğuktan donuyoruz. Fabrikanın patronlarının bulunduğu odalarda kalorifer çalışıyor. Biz işçilerin çalıştığı koca atölyede kaloriferler yakılmıyor. Şikayetimiz üzerine “Şimdilik boya kutularının içinde odun yakarak idare ediniz, ilerde kaloriferleriniz yakılacak" diyerek bizleri aldattıklarını sanıyorlar. 


Sorunlarımızı İzmir Bölgesi 
Maden - İş Sendikası yöneticisi- ne duyurduğumuzda, aldığımız cevap patronların cevabından farklı değildi. Aynı yönetici fabrikamızın temsilci seçimlerini sürekli olarak erteliyor. 


Biz işçiler, bu revizyonist yöneticilerden ve patronlardan bir gün mutlaka hesap soracağız. 

Not: Günlük AYDINLIK gazetesini sonuna kadar destekleyeceğiz ve halkımıza ulaştıraca- 


gız. 
Radyatör İşçileri 


ANTEP * Yurtdışı Da- 


mi > 


KONTRGERİLLACILARIN 


Kontrgerilla nedir? "Kontrgerilla" sözcüğü, halka karşı gerillacılık yapan, yani Türkiye halkına karşı silanlı mücadele veren bir örgütün faaliyetlerini tanımlamak için Kullanılmaktadır. Bu örgüt, özellikle 12 Mart döneminden beri tertip, cinayet, sabotaj ve işkencelerle uğraşmaktadır. Bu cinayet şebekesi MC döneminde de kanlı tertiplerini sürdürmüştür. Bugün de eylemlerini sürdürmextedir. 

1 Mayıs tertibi bu örgütün eseridir. 
Çiğli suikast girşimi, Sirkeci ve Yeşil- köy'e atılan bomvalar bu örgütün başı- nın altından çıkmıştır. Onlar, 1977 Haziran seçimlerini engellemek ve halkın mücadelesini bastırmak istediler. Fakat başarıya ulaşamadılar. 


Bu örgüt, 12 Mart kalıntısı karanlık güçlerden oluşuyor. Yıkılıp gitmemek için mevzilerine sımsıkı yapışmaktadır. 
1977 sonunda halkın mücadelesinin faşist MC'yi yıkması onlar için acı bir darbe oldu. 

Ecevit hükümeti kurulunca saldırılar, 


KORKUSU 


Meydanları dolduran halkın "hesap sorulsun" diye gürleyişi kulaklarındaydı. 
Onlar, gün ışığına çıkma«tan korkuyorlardı. 

Onlar ordu içindeki destekçilerine, çeşitli mevxilerdeki dostlarına ve nihayet aynı kaderi paylaştıkları Demirellere, Türkeşlere güveniyorlardı. 

Yeni hükümet işvaşımna gelir gelmez dış meseleleri düzenlemeye girişti. Kıbris, Yunanistan ve diğer ülkelerle olan meselelerle uğraşmaya başladı. 

Kıorıs'ın çözümü yolunda atııacak adımlar, uluslararası planda Tür-Kiye'nin menfaatine kurulacak ilişkiler Kontrgerillaclarm en istemedikleri gelişmelerdi. Onlar Türkiye'de hiç bir meselenin çözümünden yana değiller. 
ılalkın menfaatine olan her olumlu gelişmenin, kendi karanlık akibetlerini daha da yaklaştıracağını görüyorlar. Bu yüzden Kontrgerillacılar 
MC dönemindekinden daha da büyüx bir çabayla saldırılarını artırdılar .Ve bir yandan da sözümona meydan okudular. 
Kontrgerillacılar "söyleyin bakalım" di- 


Fakat bu kof cesaret gösterileri, aslında onları tir tir titreten bir korkunun eseridir. Faşist saldırı ve cinayetler halkın mücadelesini ezememiştir, ezemeyecektir Son yıllarda yürüttükleri bütün terör ve Katliam faaliyetleri ualkın faşistlere olan nefretini artırmaktan başka bir sonuç vermedi. Bugünkü gürültü ve saldırganlıkları da geçmiştekinden başka bir sonuç vermeyecektir. Onların suçlarının hesabı kabarmaktadır. Boş tehditlere ximse pabuç bırakmayacaktır. Kontrgerillacıların dayandıkları zes min ayaklarımın altından kaymaktadır. 
Zaman faşistlerin aleyhine işlemektedir. 
Türkiye'de ve dünyada son yıllarda meydana gelen gelişmeler bu Hitler taslarlarının yaşama şansını ortadan xaldırınıştır. Onların ne ülke içinde, ne de ülxe dışında dayanacakları bir destekleri xalmıyor. Faşizme karşı mücadele eden halk gücü çelikten bir yumrux gividir. Kontrgerillacılar ona diş geçiremez. Halkımız onların yaptıklarının hesaomı bir vir soracaktır. Hiç bir gürültü patırtı ve cinayet bu nesabın sorulmasını engelleyemez. Halkın demir yumruğu faşistieri 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cinayetler, bomba eylemleri birbirini izledi. Kontrgerillacılar korkuyorlardı. 


FAŞISI MÜDÜR 
MEHMET AVANOS VE GERİCİ 
YÖNETİCİLERDEN HESAP SORULSUN 


Biz, Beşocak öğrencileri olarak öğrerim özgürlüğü ve can güvenliğimizi ortadan kaldıran, bütün öğrencileri huzursuz eden biravuç MHP'li komando ve gerici idareye karşı mücadele edeceğimizi, yaptıklarının hesabını soracağımızı duyurmak istiyoruz. 

Bizler, okulumuza rahatça gidememek- te, fikirlerimizden dolayı faşist müdür ve idareden baskı görmekteyiz. Buna karşılık Ülkü Ocaklarına kayıtlı birkaç faşiste belinde silahla yakalandıkları halde hiç bir ceza verilmemektedir. Baskılara bo- 
_ yun eğmeyeceğiz. Yurtsever, devrimci 


öğretmenlerimizi bizimle birlik olmaya. 


çağırıyoruz. 


Mehmet Avanos'tan hesap sorulsun! 


Gerici idare değiştirilsin! 

Gerici tüzük ve yönetmelik kalksın. 
Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği istiyoruz. ? 
Beşocak Ortaokulundan Bir Devrimci 


SAĞLIK OKULUNDA 


KOMANDO BASKISINA KARŞI 
MÜCADELE EDECEĞİZ 


İŞTE SAĞLIK OKULU 
ÖĞRENCİLERİNE OKUTULAN DUA 
Allahıma hamdolsun 
Milletimiz devletimiz var dsın Komünistler Kahrolsun 
Buyrun afiyet olsun 
Biz Hatay Sağlık Okulunda okuyan öğrencileriz Okul açıldığından beri okul idaresi ve özellikle Okul Müdürü Çoşkun Soylu yurtsever öğrencilere baskı yapmaktadır. Okul idaresi yemeklerden önce öğrencilere zorla aşağıdaki duayı okutmaktadır: “Allahıma hamdolsun / Miletimiz devletimiz var olsun / Komüniste! 
kahrolsun / Buyrun afiyet olsun. “Öğrencilerin hakkı olan havlu, sabun, terlik, kitap ve diğer bazı eşyalar öğrencilere verilmeyip, faşist öğretmenler tarafından paylaşılmaktadır. Cumhuriyet, Vatan, HAL-KIN SESİ gibi gazete ve dergilerin okunması yasaklanarak, Hergün ve Tercüman gazetelerinin okunması için öğrencilere baskı yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Enstitüdinden gelen faşistler öğrencilere zorla faşist marşları öğretmeye çalışıyorlar. Öğrencileri Eğitim Enstitüsüne götürmek istiyorlar, 
Biz bu baskılara karşı öğrenim özgür- e ve can güvenliği için mücadele edeceğiz. 


| ANTALYA 

TiCARET LİSESİ MÜDÜRÜ 

ÜLKü OCAKLARINDAN ÇIKMIYOR 
Biz bir taraftan ilçemizdeki komandoların saldırısına uğruyoruz, bir taraftan da 


Sağlık Okulu Öğrencileri 


yorlardı, "neymiş Kontrgerilla". Onlar, vir “hesaplaşma çağrısı" yapıyorlardı. 


ezecektir. 


HALKIN SESİ 


okulumuzdaki MHP'li yöneticilerin baskısr altındayız. Okul Müdürü Arıkan Dim ve yardımcısı (o Nevzat Elmas öğrenci olmayan faşist militanları okula çağırarak bizi dövdürüyorlar. Bu yetmiyormuş gibi bizleri idareye çekerek hakaret ediyorlar, hakkımızda soruşturma yaparak dosya tutuyorlar. Müdür Arıkan Dim'in, Aksu” dan, Manavgat'tan ve ilçemizden getirttiği çok sayıda faşist okulu çember altına alıyor. Biz de bu şartlarda ders yapıyoruz. 
Faşist saldırganlar zaman zaman idarecilerin odalarına girerek, onlarla birlikte dövülmesi gereken öğrencilerin isimlerini tespit ediyorlar. Zorunlu olarak okula 
topluca gidip, geliyoruz. Bir defasında 20 
civarında arkadaş evimize giderken, komandoların silahlı, bıçaklı, zincirli, saldırısına uğradık. Bizim karşı koymamız üzerine bütün komandolar dağıldılar. 


Ankaa Dim, Nevzat Elmas ve öğret men Abdullah Uysal boş zamanlarında Ülkü Ocaklarına gidiyorlar. Abdullah Uysal burada seminerler bile veriyor. Bunlar öğrenci arkadaşlarımızı not vermeme ile tehdit ederek bağımsızlık ve demokrasi isteğimizi söndürmeye çalışıyorlar. Bizler bu MHP'li öğretmenlerin okulumuz- dan atılmasını istiyoruz. 

Alanya Ticaret Lisesi 
Devrimci Öğrencileri 


MHP'Li MüDÜR MÜCADELEMİZ 
KARŞISINDA İSTİFA ETMEK 
ZORUNDA KALDI 


Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği için sürdürdüğümüz mücadelenin güçlenmesinden korkan faşistler, öğrencilere saldırarak bu mücadeleyi durdurmaya 


la in memeli 


çalışıyorlar. Son olarak müdür faşist komandoları koruyarak öğrencilerin üzerine saldırttı. Ancak öğrenciler faşistle. 
rin bu saldırısını püskürttüler. Daha sonra okulun bahçesinde toplanarak "Faşist müdür istifa" sloganlarıyla müdürü istifa- ya çağırdık. Bunun üzerine okulumuzu bir gün süreyle kapattılar. Öğrenci-Veli dayanışması sonucu, okulumuz tekrar açıldı. Bu haklı mücadele karşısında müdür istifa etmek Zorunda kaldı 


E U 


Tarsus Endüstri Meslek Lisesinden Devrimci Öğrenciler 


MALATYA 
TURAN EMEKSİZ LİSESİ NIN FAŞİST MÜDÜRÜNDEN HESAP SORULSUN 


Malatya Turan Emeksiz Lisesi öğrencileri, okulda faşist propaganda yapan, yurtsever öğrencileri gerekçesiz olarak okuldan süren müdürün, açığa alınmasını istediler. 

Öğrenciler yayınladıkları bildiride şü açıklamayı yaptılar. 

“Müdür, yoksul halk çocuklarına öğrenim özgürlüğü tanımamaktadır. Bazı öğrencileri tasdikname ile bazılarını da gerekçesiz olarak okuldan uzaklaştırıyor. 
Konuşmalarında 'Komünistleri okuldan temizledik bu okula onları sokmayacağız' demektedir. Yurtsever öğrencileri polise göstererek okula almamalarını tembih 
ediyor." 5 

Öğrenciler, okulu işgal altına almaya çalışan müdürün ve diğer faşistlerin oyununu vozacaklarını, öğrenim özgürlükleani sonuna kadar savunacaklarını belirtti-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MALATYA 
EMNİYET MÜDÜRÜ 


i. KOSE, TERTİPLERE 
DEVAM EDİYOR 


MALATYA EMNİYET 
MÜDÜRÜNÜN 
BU HAFTAKİ SUÇLARI 


T. Erhan Bitlisli'nin katillerini serbest bıraktı. 

9 Hiç bir yetkisi olmadığı halde. HALKIN SESİ'nin son sayısını 
toplattı. Toplatıian sayıda Ismail Kose'nin suçları anlatılmaktaydı 

3. Suçluların bulunmasını talep etmek. ıçın,kmnıyele giden Erhan Bitlidi'nin babasına HALKIN SESİ'ni göstererek: "oğlun komünistti, üzerine düşme" dedi. 

Å. Erhan Bitlidi yi "İstanbul'dan gelen Maocular öldürdü” diyerek, faşist katilleri temize çıkarmaya çalıştı. 

5. "Ömer Solmazgilti öldürmek isteyen devrimciler köylerde saklamyor” diyerek, yeni tertipler tezgahlamakta olduğunu gösterdi. 


Malatya'da bir cinayet şebekesi,20 ginden beri kahvehane basıyor, halkı kurşunluyor, cinayet işliyor. Çetenin başında Çarmuzu Ülkü Ocakları üyesi Salih Arkan, babası Osman Ankan, kardeşi asteğmen Muhammed Arıkan. Çete üyeleri arasında, Erhan Bitlidi' nin katilleri olan Ömer Solmazgil (halk arasında İt Ömer adıyla tanınıyor) ve Sıtmapınarı Ülkü Ocakları Baş kanı davar. 

Çetenin reisi ise, Emniyet Müdürü İsmail Köse. Faşisüer devrimci katlettikçe, "devrimciler öldürdü" diye demeçler veriyor, devrimcileri hapse atıp işkence yapıyor, halkın yakaladığı faşist katilleri serbest bırakıyor. 

Kimdir bu İsmail Köse? Malatya'nın ali kıran baş keseni midir? 
Katilleri serbest bırakma, dergi toplatmâ, istediği gibi demeç verme cesaretini nereden almaktadır? Yaptıklarının hesabı niçin sorulmuyor? Hesap vermesini engelleyenler mi var? 

Tekrar uyarıyoruz! İsmail Köse'nin bugüne kadar işlediği suçlar ve söyledikleri, yeni tertipler peşinde olduğunu göstermektedir. 
Malatya olaylarına el konmalı ve İsmail Köse'den hesap sorulmalı dır. 


ERHAN BİTLİSLİ'YE 
21 KURŞUN SIKTILAR 


Arkadaşımızı öldüren faşist katillerin başını İt Ömer adı verilen Ömer Solmazgül çekmektedir. Bilindiği gibi Erhan Bitlisli Belediyede çalışmaktaydı. İt Ömer yakın zamanda Belediyeye alınmıştı. Malatya Belediye Başkanı MHP ve AP'nin ortak adayı olarak seçilen Hamit Fendoğlu (Hamido)'dur. Belediyeyi faşistlere yemlik yapan Başkan Hamido, devrimcileri atmak için çalışmaktaydı ve MHP'li faşistleri kışkırtarak Erhan Bitlisli'ye sataşmalarını sağlıyordu. İt ömer, sürekli olarak Erhan Bitlisli'yi ölümle tehdit ediyordu. Erhan, birkaç kez de arabayla takip edilmişti. Olay günü İt Ömer ve yanındaki iki faşist, başlarına kadın çorabı takıp, maske yaparak Erhan Bitlisli'nin evinin önünde pusu kurdular. Bitlisli evine doğru giderken, saklandıkları yerden "Erhan" diye seslendiler, Erhan'ın geri dönmesi üzerine ateşe başladılar. İlk kurşun kalbine isabet eden Erhan Bitlisli yere düştü. 
Faşist katiller peşpeşe ateş etmeye devam ettiler. Silah sesleri üzerine 


Erhan'a doğru koşan arkadaşı Sami Özmansur'da sırtından kurşunlanarak ağır yaralandı. Olay yerinde üç ayrı tabancaya âit 21 adet kovan bulundu. 


Nilgün Bitlisii'nin telgrafı 


Erhan Bitlisli'nin eşi Nilgün Bitlisli, İçişleri ve Adalet Bakanlarına birer telgraf çekerek, Malatya Emniyet Müdürünün suçluları gizlediğini belirtti. Telgrafın metni şöyle: 


"25 Ocak 1978 tarihinde Malatya'da öldürülen eşim Erhan Bitlisli" nin katillerinin yakalanması konusunda Emniyet Müdürü İsmail Köse taraflı bir tutum izlemektedir. Daha önce gözaltına alman Ülkü Ocakları Sıtmapınarı Şubesi Başkanı serbest bırakılmıştır. Eşim faşistler tarafından öldürüldüğü halde, Emniyet Müdürü olayı saptırmakta ve soruşturma safhasında olan olayın suçluları olarak devrimcileri göstermektedir. Öte yandan kayınpederim suçluların bulunması için Emniyet Müdürüne gittiğinde Müdür HALKIN SESİ'ni göstererek, “oğlun komünistti"' demiştir. Bu durum yasalara ters düşmektedir. 

"Eşimin öldürülmesini ve' Kiltepe olaylarını tarafsız ve gerçekçi bir şekilde yayınlayan HALKIN SESİ dergisinin tümünü toplattırmış, 


kendisi hakkında çıkan yazıların kamuoyunca okunmamasını sağlamıştır. Kendisini yargıç yerine koyarak, faşistlerin bunu yapamayacağını, eşimi devrimcilerin öldürdüğünü söylemiştir. Bu hareketiyle de yargı organlarını etkisi altına almak istemektedir. Suçladığı devrimciler hakkında da hiç bir kanıt gösterememektedir. Gerçek suçlular 


bilinmesine rağmen devrimcileri suçlaması temsil ettiği makamın taraf tuttuğunu göstermektedir." 
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ERHAN BİTLİSLİ' Yİ 


ANLATIYOR 


Arkadaşımız Erhan Bitlisli 'nin cenaze töreni on bine yakın bir halk topluiu- 


ğunun katılmasıyla 26 Ocak günü Malatya'da yapıldı. 


Kırklareli Cezaevinden 
"Erhan Bitlisli için açlık grevine başladık” 


"Devrimci arkadaşımız Erhan Bitlisi'nin 


evinin önünde faşist katiller tarafından katledildiğini radyodan duyduk. Biz Kırklareli Cezaevindeki hükümlü ve tutuklu üç devrimciyiz. Suçu sadece hakına hizmet ve bağlılık olan Erhan arkadaşımızın, ağaların yeminli 


bekçileri faşist katiller tarafından canice 

katledilişini protesto amacıyla 27 Ocak günü 

saat 13.00'ten itibaren 24 saatlik açlık grevine başlıyoruz.” 

Cemil Kimç 

Fahrettin Günel 

Rafet Kaya 


KARISI NİLGÜN BİTLİSLİ ANLATIYOR: 


“7 sene önce onu ilk tanıdığımda Malatya'dan Konya'ya KDMN . Akademisine okumak üzere gelmişti. Malatya Şeker Fabrikasında işçilik yapmıştı daha önce. İşçilik yılları Marksist-Leninist bilincin ilk izlerini yaratmıştı. Henüz çizgisini saptamamıştı. 
Araştırıyor, araştırıyordu. Ve en tutarlı çizginin AYDINLIK olduğunu gördü. 


“Çandarlı'da öğretmenlik yaparken okul ka- 


panınca birlikte olurduk. Erhan orada tütün, zeytin, pamuk emekçileriyle iç içeydi. Onlara sömürüldüklerini anlatıyordu, Emeklerini hesaplıyor, inceliyor, anlatiyor anlatıyordu. 
Cami imamıyla bile yorulmaksızın tartışırdı. Hiç bir fikri peşinen mahkum etmez, kızmaz, yorulmaz anlatırdı. Onda devrimci sabrın inancın ta kenidisini izledim her zaman. Halkına sonsuz güven taşırdı." 


KONYALI DEVRİMCİLER ANLATIYOR 


Konya'da yapılan bir gençlik toplantısında, Erhan Bitlisli'nin anısına yapılan saygı duruşundan sonra bir devrimci Erhan arkadaşı şöyle anlattı: "Erhan kitlelere güvenen, 
kitlelerin güvendiği önder bir arkadaştı, 12 
Mart faşizminin halka en azgınca saldırdığı 
yıllarda O, kararlıca mücadeleye atıldı. 1974 
yılında TSİP revizyonizmine karşı AYDIN— LIK saflarında yer tuttu. O kendini iki milliyetten halkımıza ve Türkiye devrimine adamış, alçak gönüllü, sadık bir neferdi.” 

Yolkİşli bir işçi ise O'nunla ilgili olarak; “1976'da grevimizi ziyarete geldi. Konuşup tartıştık. Bizlere HALKIN SESİ satmıştı. 
Yiğit bir delikanlıydı" dedi. 


Bir lise öğrencisi ise Erhanla ilgili anısı- 


nı şöyle anlatıyor: "Bir gün devrimci yayın- 


ların satıldığı Şafak kitabevine gittim. Erhan ağabey de oradaydı. O sırada 7-8 kadar komando kitabevinin önünde toplandı. Erhan ağabey ln çıkıp onlarla konuştu. İçeriye girdiler. İki saate yakın tartıştılar. Bunlar aslında saldırmaları için gönderildiklerini, fakat tartışmanın sonunda bundan vazgeçtiklerini söylediler, 80 liralık kitap da alıp gittiler. Erhan ağabey onlarla ilgili şöyle dedi: "Bunlar faşist demagojilerin etkisinde kalmış halk çocukları. Bak yanlış olduğunu kavradılar..." 

Ayrca Konyalı devrimciler dergimize bir telgraf göndererek halkımıza başsağlığı dilemişlerdir. 


KARACA KÖYÜ DERNEĞİNİN 
YAPIMINDA BİRLİKTE ÇALIŞTIK 


Malatya'dan bir öğretmen: 


Dernek yapımında ekiplere ayrılmıştık. Erhan arkadaşla aynı ekibe düştüm. O çalışma ekibinin başında kazma sallıyor, ağaçları düzeltiyor ve çatıyı kuruyordu. Onun gayret- li çalışması, mücadeleci ruhu hepimize örnek olmuştu. Kısa sürede köylünün sevgisini kazandı. 


Erhan Bitlisli 


Karaca köylüleri ile oirlikte 


İKİ DEMİRYOLU İŞÇİSİ: 


Erhan arkadaşla Karaca köylülerinin yaptığı dernek için yardım etmeye giderken tanıştık. Dernek yapımında birlikte çalıştık. Yišit, fedakar, mütevazi, her şeyiyle örnek bir arkadaştı. 


SAYFA:4 


MHP'li o komandoların. yaraladığı cam işçisi arkadaşımız Hasan Çaylı, 1 Ocak günü Numune hastanesinde öldü. 
MHP'li komandolar Hasan Çaylı yı 17 Ocakta Emek mahallesinde bulunan Merkez kıraathanesini makinalı tüfekle tarayarak yaralamışlardı. Ciğerlerinden ve midesinden yaralanan Hasan Çaylı, MHP'li personelle doldurulan Numune hastanesine kaldırıldı. Bunun üzerine, TUMAD DER Başkanı Armağan Anar, Sağlık Bakanına bir telgraf çekerek iki yd önce polis tarafından vurulan Mustafa Sargın'ın, Numune hastanesinde göz göre göre can verdiğini hatırlattı ve Hasan Çaylı'nın da aynı hastaneye verilmesine karşı çıktı. Anar, acilen bir tedbir alınmasını istedi. 


SAĞLIK BAKANINA ÇEKİLEN İKİNCİ TELGRAF 


Armağan Anar, Hasan Çaylı'nın ölümü üzerine Sağlık Bakanı Mete Tan'a çektiği ikinci telgrafta daha önce kendilerini uyardığını hatırlatarak şunları söyledi: 

"Hasan Çaylı evvelki gin hastanede bakımsızlıktan öldü. 
Şöyle ki, ağır bir safhada olan hasta, özel bir bakıma alınması gerekirken genel bir koğuşta yatırıldı. Konsültan hekimlere, özellikle dahiliye mütehassıslarına zamanında başvurulmadı. 
Bu nedenle hastada kras «Sendromu: ortaya çıktı, ölüm bu nedenle oldu. Ayrıca hastanın refakatçileri hastanedeki beli faşist kadronun tecavüzüne uğradı.” 

Armağan Anar, Bakana Hasan Çaylı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmalarını istemiştir. 


TSİP'LiLER, SAMANDAĞ'DA 
DEVRİMCİLERE SALDIRDI 


1 Şubatta saat 12 sıralarında TSİP Samandağ İlçe Örgitü Üyesi Ganim Canbolat'ın başını çektiği bir grup, bildiri dağıtan devrimcilere saldırdı. 

Uzun bir sireden beri halka ve devrimcilere saldırılar düzenleyen TSİP'liler, Samandağ halkının tepkisini çekiyordu. Son olarak da HALKIN SESİ satan devrimcilere saldırdılar. Samandağ Halk Derneği, bu saldırıları kmamak amacıyla bir bildiri hazırladı. Dernek üyeleri, bildiri dağıtrken bu sefer de TSİP'lilerin silahlı, bıçaklı ve sopalı saldırılarıyla karşılaştı. Adem Beyaz ve Meziyet Döner adlı devrimciler ağır yaralandı. Dernek Başkanı Edip Miççooğulları dahil olmak üzere birçok devrimci çeşitli yerlerinden yaralandılar. 

Saldırıda başı çeken Ganim Canpolat halkın sevmediği ve tepki duyduğu bir kişidir. Son belediye seçimlerinde CHP'den aday olmuş ve bu yüzden CHP'ye seçimi kaybettirmişti. 

Diğer saldırganlardan Sezer Kimyon, ise bugüne kadar- ki saldırgan tavırlarından dolayı halkin nefretini kazanmış ve halktan tecrit olmuştur. 


ANKARA 

ETLİK MAHALLESİ HALKI 
FAŞİST SALDIRILARA 
KARŞI YüRüDü 


ee 28 Ocak günü akşam saat 8'de bir kahveyi bombaar. 

Son ginlerde faşistler mahalle halkına saldırıyor, otobüsler- den, dolmuşlardan indirerek dövüyor ve halkı sindirmeye çalışıyorlar. z 

Etlik halkı, bu saldırıları protesto etmek amacıyla 29 Ocak günü 200 kişinin katıldığı bir yürüyüş yaptı ve faşist saldırganları protesto etti. Yürüyüş sırasında konuşan mahalle halkından kişiler ve devrimciler, faşist saldırılara karşı örgütlü en geniş birliğin sağlanması ve haklı bir zeminde mücadde edilme- 

- S$ gerektiğini savundular. Faşistleri protesto eden doganlardan sonra mücadele andı içerek dağıldılar. 
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KOMANDOLARIN VURDUĞU 
DEVRİMCİ ARKADAŞIMIZ 


HASAN ÇAYLI 
NUMUNE HASTANESİNDE 
BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ 


O'nun devrim saflarındaki yeri boş kalmayacaktır. Binlerce Hasan, yüzbinlerce Hasan O'nun yerini dolduracaktır. 45 milyon halkımız kenetlenerek iki siper devlete karşı bağımsızlık mücadelesini mutlaka zafere ulaştıracaktır. Toprak ağalığının kökünü mutlaka kazıyacaktır. O zaman ne Kontrgerilla olacak, ne de faşist katiller olacaktır. Hasan arkadaşın uğrunda dövüştüğü davayı mutlaka zafere ulaştıracağız." 

TİKP Merkez Komitesi üyesi Hasan Yalçın, sık sık sloganlarla kesilen konuşmasını “TİKP adına, Başkanımız Dogu Perinçek adına bütün halkımıza baş sağlığı dilerim” sözleriyle bitirmiştir. 

HASAN ÇAYLI İÇİN HALK 

SABAHA KADAR NÖBET TUTTU 
Hasan Çaylı'nın cenazesi 2 Ocak günü Ankara Numune 


'Hastanesinden Seyranbağları Halkevine getirildi. Halkevin- de sehit Hasan Çaylı'nın cenazesi başında sabaha kadar nöbet 


tutuldu. Kadın emekciler de nöbet tutmada görev alailai. 


Burada bir konuşma yapan Devrimci Gençlik Birliği yöneticilerinden Yalçın Dal Valinin yürüyüşe izin vermediğini açıkladi. 

Sabah saat 7'de yürüyüşe geçildi. Kuyubaşı durağında bir konuşma yapan, Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi üyesi Hasan Yalçın şöyle dedi: 

"Acımız çok büyüktür. Yüreğimizden bir tel daha kopmuşbır. Hasan Çaylı arkadaşımızı Kontrgerilla ve MHP'li faşistler 


Devrim şehidi 

Salt Ulusoy 

i6D'nin 

Rus uşaklığına Karşı mücadele ediyordu 


ELAZIĞ SAVCISI, 
TUR-DA TEMSİLCİSİNE 
İŞKENCE YAPAN 
POLIS HAKKINDA 
DAVA AÇTI 


TÜR-DA Diyarbakır Temsilcisi Raif Türk'e Elazığ'da işkence yapan polis hakkında dava açıldı. 


Raif Türk, 7 Eylül 1977 
tarihinde bayilere HALKIN 
SESİ dağıtmak üzere Elazığ'a gitmiş, kanunsuz olarak gözaltına alınmıştı. Bu arada toplatma karari olmadığı halde yanındaki 950 dergiye de el konulmuştu. Gözaltında olduğu sürece, özellikle Celalettin adındaki polis memuru kendisine işkence yapmıştı. 

Elazığ Savcılığı, olayla ilgili olarak gazetelerde çıkan haberleri ihbar kabul edip, 
Celalettin adındaki işkenceci polis hakkında 15 Ocakta dava açtı. 


ti 
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MHP'li Alpaslan Alpaslan ve arkadaşları, 27 
Ocakta Aksaray'da, Anadoluhisarı Spor Akademis öğrencisi devrimci Sait Ulusoy'u katlettiler. Okula yerleştirilen MHP'liler O'nu, defalarca tehdit ederek okula gitmesini engellemeye çalıştılar. Fakat Sait, MHP'lilerin tüm saldırılarına karşı kararlılıkla mücadele etti. 

Bakırköy'de Sait'le aynı evde kalan arkadaşı Özkan, Sait'in mücadelesini, şöyle anlattı: 


"Sait, Samsun İmam Hatip okulundan mezun ol. 
du. Spor Akademisini kazanınca İstanbul'a geldi. 


ODTÜ Işçisi ismail Şahin”! 
asarak öldürdüler 


Hasan Tan'ın işten çıkardığı ODTÜ işçisi İsmail Şahin, Ankara'da ağaca asılarak öldürüldü. Seyranbağları ile -Gazi a arasında bulunan Kırkkonaklar semtinde, sabah saat 5 sularında ağaca asılı olarak bulunan devrimci işçi, Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

MC döneminde ODTÜ'nün faşist Rektörü Hasan Tan'ın işten attığı devrimci işçi İsmail Şahin eski işi- ne dönmek üzereydi. Bir gün önce saat 16.00 sularında arkadaşları tarafından son kez görülen İsmail Şahin'den daha sonra haber alınamadı. Devrimci işçi Şahin'in cenazesi Pazartesi günü kaldırıldı. 


İlk önceleri İGD'nin etkisi altında kaldı. Daha sonra aynı evde kaldık. Sait'le tartışmaya başladık. Kısa bir süre sonra İGD'nin Rus uşağı yüzünü görerek onlardan ayrıldı. Bizimle beraber, HALKIN SESİ satışlarına giderken arabada, HALKIN SESİ'nin siyasetini o kadar güzel anlattı ki şöför dergi aldı. 

Sait, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile kısa sürede, ? 
kendini çevreye sevdirdi. . 

Besleme örgüt İGD, Sait arkadaşın derneklerin üye olduğunu iddia ederek, cenazesini kaldırmayı. 
çalıştı. Oysa Sait arkadaş, İGD'nin Rus uşaklığın. 
karşı devrimci saflarda mücadele ediyordu. O'nu; | | bu mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. 


Türkiye işçi Köylü Partisi 
© kuruldu 
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TRABZON DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ KAPATILDI 


Gençliğe can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü mücadelesinin ürünü nü kurulan ve kurulduğu andan itibaren gençliğin ilgi ve desteği ile gelişip güçlenmekte olan Trabzon Devrimci Gençlik Birliğini Valilik kapattı. 

Dernek 6 Ocakta çok sayıda resmi ve sivil polis tarafından basılarak arandı. Ertesi gün 18 yaşından küçüklerin ve yasak yayınların bulunduğu gerekçeleri ile kapatıldı. 

Dernek yetkilileri, muhabirimize”ikinci MC'nin çöküşü İle birlikte yutt düzeyinde yoğunlaşan baskılara derneğimiz de maruz kalmıştır. Bu tür anti-demokratik baskılar gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğini durduramayacaktır. Bütün yasal yollardan hareket ederek bu baskıları gögüsleyeceğiz ve mücedelemizi sürdüreceğiz” dediler. z 


MHP'LİLER ADLİYEDE 
HALKA SALDIRDI 


30 Ocak Pazartesi günü Istanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisinde öğrencilere saldıran Celalettin Yılmaz ve Ahmet Cafoğlu'nun başını çektiği bir grup Ülkü Ocaklı faşist, 31 Ocak Salı günü Adliyeye getirildi. Adliyeden çıkan bu faşistler, bu defa da çevredeki halka gözü dünmüş bir şekilde saldırdı. 30 kişilik bir faşist guruhu Piyer Loti Caddesinin köşesinde devrimci kitap satan bir sergi- yi tekmelerle dağıttı. ve sergi sahibine ve orada bulunan bir gazeteci- ye saldırdılar. i 

Yüzbaşı rütbesindeki komando Ahmet Cafoğlu ve Tayyar Cemsekman Dikilitaş'ta Oğuz isimli bir devrimci öğrenciyi tabancayla yaralamaktan yargılamıştı. ı Faşistler 30 Ocak Pazartesi günü okulda yeniden öğrencilere saldırdılar. Adliyeye getirilen faşistler sorguları yapıldıktan sonra serbest bırakıldılar, 


MHP'li KOMANDOLAR IN 


BUCA EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDEKİ 
İŞGALİ SÜRÜYOR 


MHP'li komandoların Buca Eğitim Enstitüsündeki işgali ve öğrenciler üzerindeki baskıları devam ediyor. 

Okulda öğrencilere "Hasret dergisi", "Hergün" gazetesi gibi yayınlar zorla satılıyor; devrimci, yurtsever öğrenciler hâla okula alınmıyorlar. 

Baskıları ve okuldaki durumu anlatan öğrenciler, öğretmenlerin ders saatlerini gerici propaganda ile doldurduklarını, not tehdidini sürdürdüklerini, faşist kadroların hâlâ idarede bulunduğunu, telefonların santral memuru Selmin Akyüz tarafından dinlendiğini söylediler. Öğrenciler yeni hükümetten başta müdür Macit Abi olmak üzere faşist öğretmenlerin okuldan alınmasını ve giriş imtahanlarının iptalini istediler. 


"ÜLKÜ OCAKLARINA KAYDOLMAMIZ İÇİN BASKI YAPILIYOR" 


Bizler Yavuz Selis: uköğretmen Okulunda okuyoruz. Faşistler her zaman bizleri tehdit ederek, zorla Ülkü Ocaklarına bağış almaya çalışıyorlar. Ülkü Ocaklarına kaydolmamız için bizi zorluyorlar. Aynca bize "Siz Alevisiniz, burada size okuma hakkı yok" diyerek küfredip, saldırıyorlar. Küçük yaştaki arkadaşları faşist demagoji ile kandırmaya çalışıyorlar. Okulumuzdaki faşist baskıların sirmesinde bazı öğretmenler de etkili oluyor. Bunlar öğrencilere baskı yapıyorlar. Şenkaya 


İTÜ YURDU AÇILSIN 


İlköğretmen Okulundan 
Bir Grup Öğrenci 

25 Ocak Çarşamba günü, İTÜ öğrencileri, uzun bir dire önce 
yapımı tamamlanan , fakat şimdiye kadar açılmayan İTÜ Yurdunun açılması için bir yürüyüş yaptılar. 

İTÜ'nün dört binasından yurt önüne gelen 5 bin öğrenci, bir basın toplantısı düzenlediler. öğrenciler, yurdun bugüne kadar açılmamasını protesto ettiler, 

Yurt için yapılan yürüyüşte, 'İTÜ Yurdu açılsın, polis karakolları kalksın." soganları atıldı. 


MHP'Lİ KOMANDOLAR 
ATATÜRK LİSESİNDE 
ÖĞRENCİLERE İŞKENCE YAPIYORLAR 


MHP'li komandolar, Atatürk Erkek Lisesinde önceden hazırlanmış intihar mektuplarını imzalattıktan sonra öğrencilere işkence yapıyorlar. Komandoların bu saldırılarını Atatürk Lisesi eski müdü-lerinden “Deli Veli” adıyla bilinen MHP parti müfettişlerinden Veli »oysaldı yönetiyor. Ayrıca Hasan Kara adlı MHP'li bir öğretmen de Atatürk Lisesi Ülkücüler Teşkilatının kurulması ve örgütlenmüsinden sorumludur. Okul pansiyonunda işkence gören öğrencilerden biri, işkenceleri “Laz Hikmet" adlı bir faşistin yönettiğini, işkence sırasında akrabaların, bilinen devrimcilerin isimlerinin sorulduğunu ve önceden hazırlanan intihar mektubununu imzalattırıldığını söyledi. 

Son günlerde işkence ve saldırı olaylarının artması üzerine, bazı öğretmenler saldırıları protesto ettiler ve 20 Ocak günü, derslere girmediler. 


Gençler! öğrenci ağ hesap soralım! 


GENÇLİĞE BASKILAR 


r 


“Devrimci Yol” taraftarı zorbalar, beş devrimciyi Kadırga Yurdundan zorla çıkardı 


1 Şubat günü, İstanbul'da Kadırga Yurdunda "Devrimci Yol" grubundan birkaç zorba, yurtta kayıtlı olarak kalan Devrimci 
Gençlik Birliği üyesi beş öğrenciye saldırdı ve zorla yurttan att? 


Bu saldırının nedeni, başıbozuk maceracı akımın gençlik içinde gittikçe zayıflamaya başlaması ve çıkarlarının zedelendiğini gören bazı öğrenci ağalarının telaşa kapılmalarıdır. 
Bunların yaptıkları, MHP'li saldırganların baskı ve zorbalıklarından farklı değildir. Fa- 


şistler, işgal ettikleri okullarda gençleri zor yoluyla yıldırmaya 


çalışıyorlar. Kadırga Yurdunda- 


ki Devrimci Yol'cu şefler de aynı amaçla devrimcilere saldırıyorlar. Ama faşistlere karşı yiğitçe mücadele eden devrimci gençliğimiz kendilerine "devrimci" süsü veren bu kişilerin saldırganlıklarına da izin vermeyecektir. 

Devrimcilere zorbalık uygulayan, gençliği sürü yerine koyan, demokratik tartışma ortamını ortadankaldıran bu ağalar gençlik içinden temizlenmelidir. Bütün devrimci gençler, bunlardan hesap sormalıdır. 


asi zorbalardan 


“DEVRİMCİ 
GENÇLIK BİRLİĞİNİN 
AÇIKLAMASI 


Devrimci Gençlik Birliği Başkanı Bülent Baş, dernek üyelerinin görüşlerinden dolayı yurtlarından atılmaları üzerine şu açıklamayı yaptı. 

"Arkadaşlarımıza, devrimcilik adına yapılan bu saldırının, 
MHP'li komandoların gençlere yaptığı saldırılardan bir farkı yoktur. Biz, Devrimci Gençlik 
Birliği olarak, bu tür saldırılara karşı çıkacağız ve gençliğe fikirlerinden dolayı zorbalık uygulamak isteyecek olanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. 

“Arkadaşlarımızın kayıtlı ol. 
dukları yurtlarda kalmaları engellenemeyecektir." 
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MACERACILAR 


YALAN 


SÖYLEYEREK 
OKUL 


İŞGAL. 
ETTİLER 


20 Ocak 1978'de Dev-Genç 
ve Üçlü Blok “forum var'diyerek öğrencileri, Ege Ünivesitesi Fen Fakültesine götürdü, sonra da burayı işgal etti. 


Fen Fakültesinde, iki hafta önce, akademik - demokratik 


talepler için boykota başlanmıştı, Boykotun son günü olan 19 Ocakta, Dev - Genç ve Üçlü Blok fakültenin işgal edilmesini önerdiler, 


Bu öneri büyük bir çoğunlukla reddedildi. Üçlü Blok ve Dev - 
Genç yaptıkları konuşmalarla gençliği peşlerinden sürükleyemeyeceklerini anlayınca, yalan söyleyerek okulu işgal ettiler. 


20 Ocakta tekrar forum olacağını söyleyerek, öğrencileri 
Fen Fakültesi Dekanlığına götürdüler. Okula girdikten sonra kapıları tuttular, fakülteyi işgal ederek, öğrencilerin ve memurların dışarı çıkamayacağınıöylediler, öğretim üyelerini de rehin aldılar, Yurtsever bir öğretim üyesi olan Fakülte 
Dekanı Abdullah Kızılırmak'ı 
Odasından alarak, baskı altında karar aldırtmaya çalıştılar. 


Üçlü Blok ve Dev-Genç, bu eylemleriyle gençliğin can gü- ve öğrenim özgürlüğü mücadalesinin önünde engel olduklarını gösterdiler. Bu eylem öğrencilerin çıkarları göz önünde tutularak değil, tekke çıkarla-Dev-Genç ve 
Üçlü Blok . bu eylemle, sadece, 


venliği rı için yapıldı. 


birbirlerine göstermek 


"aktif" 
istediler. 


` derneği 


olduklarını 
Nitekim 


ellerinde bulunduran 
H K.Jları işgalden bir süre sonra yayınladıkları bildiride'Bu eylem derneğin, temsilciliğin çalışmadığını söyleyenlere, Halkın Kurtuluşu'na kara çalanlara iyi bir 
.ders olmuştur." diyerek bunu- 
"açıkça belirtiyorlar. 


Üçlü Blok ve Dev-Genç'in, tekke çıkarları için yaptıkları bu eylem, okulun süresiz kapanmasına neden oldu, İşgal, yurtsever öğretim üyelerini de güç duruma soktu, Ayrıca bu eylem, bir pravokasyon ortamı yarattı, İşgalden hemen sonra okul jandarma tarafından sarıldı, Dekan Abdullah Kızılırmak, Valiliğin ve Bornova Kaymakamlığı- nın baskılarına rağmen, okulu saran jandarmanın müdahalesine izin vermedi. 


Okul derneğini ellerinde bulunduran H. Kurtuluşçu'ları, eylemden sonra tam iki yüzlü bir siyaset izlediler, Onlar bir taraftan "biz aktifiz, bakın, işgali nasıl gerçekleştirdik" derken, diğer taraftan işgali tepkiyle karşılayan öğrenciler ve öğretim üyelerine "'Biz hatalı davrandık, eylemi tartışıyoruz" diyorlar. 

Bütün öğrenciler bu eylemin hesabını Dev-Genç ve Üçlü Blok- tan sormalıdır. Tekke çıkarları için gençliği dağıtan, öğretim üyeleri ile öğrencileri birbirine düşüren bir Çizgi izleyen bu akımlar mahkum edilmelidir. 


ANKARA 


D. YOLCULAR, 
KAMBOÇYA 
HÜKÜMETİNİN 
BİLDİRİSİNİ 
YIRTTILAR 


ÜÇLÜ BLOK, 


“AYDINLIK 


DÜŞMANLIĞINA 


DEVAM 
EDIYOR 


Biz, Sosyal Hizmetler Akademisinde okuyan devrimcileriz. 
Devrimci Yol'cular, HALKIN 
SESİ'nde yayınlanan ve Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısını mahkum eden, Kamboçya hükümetinin o bildirisin okul kantinine (O aşmamızı engelilemek için bize saldırdılar. 


Bugün, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısını en çok Rus uşağı revizyonistler gizlemeye çalışıyor. Devrimci "Yol'cular da okulumuzda, Kamboçya'nın bil- 


Biz Adana Meslek Lisesi öğrencileriyiz. Üçlü Blok okulu- 
'muzda gençlik mücadelesini parçalıyor. Gençleri birbirine düşürerek dağınıklık yaratıyor. Son olarak okulumuzda yapılan bir seminerde bize ve sıradan arkadaşlara söz hakkı vermek istemediler, Fakat bunu başaramadılar, Biz söz alıp konuşmaya başladığımızda, gürültü yaparak öğrencilerin dinlemesini engellediler. Öğrenciler bunu tepkiyle karşıladılar. 


Üçlü Blok okulumuzda,A Y— 


dirisini yırtarak aynı umaca hizmet ediyorlar. 

Ayrıca Devrimci Yol'cuların hot zotçu tavırlarına da değinmek istiyoruz. Bu saldırılarında da görüldüğü gibi, Devrimci Yol' cular, okulumuzda demokratik tartışma ortamını ortadan kaldırıyorlar. Biz, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da demokratik bir ortamın sağlanması için mücâdele edeceğiz. 
Devrimci Yol'cuların, saklırıları, baskıları mücadelemizi durduramayacaktır. 


DINTIK düşmanlığı vaymaya çalşıyor. Onlar, ideolojik mucadele dedikleri bu yöntemle, 
AYDINLIK'ı yıkacaklarını söylüyorlar. Biz onlara şunu hatırlatıyoruz: AYDINLIK'ı 1921 den beri ne faşistler ne de revizyo-- nistler yıkabildi. AYDINLIK önüne dikilen engelleri tek tek temizledi. Sizin de sonunuz aynı olacaktır. > 

Tekkeleler yıkılacak, söz sıradan öğrencilerin olacak. 


ADANA ERKEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİ 
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Sekiz aydır süren MESS grevleri, 3 
Şubatta yapılan anlaşmayla sona erdi. 
Grev ve lokavttaki binlerce işçi Pazartesi günü fabrikalarına dönecekler. 


"TARİHLERE GEÇECEK 
ZAFER" 


Maden-İş Yürütme Kurulunun, "Bu bir zaferdir, tarihlere geçecek" dediği sözleşmenin maddelerine şöyle bir bakalım. Gördüğümüz şudur; Maden-İş yöneticileri, MESS'in sekiz aydır dayattığı ünlü prensiplerinin altını imzalamışlardır. Bu sayfada Maden-İş'in 12 Aralık 
1977 tarihinde MESS grevindeki işçilere dağıttığı MAHA ajansının fotokopisini yayınlıyoruz. Bu ajansta Maden-İş yöneticileri MESS'in dayattığı sekiz prensip maddesini açıklıyor ve şöyle diyorlardı: "Biz, sendikamız Maden-İş'in yöneticileri olarak MESS'in bu verdiklerini kabul etmedik, etmiyoruz. Böyle bir anlaşmayı imzalamıyoruz, imzalamayacağız." Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden kabul ettiler ve imzaladılar. Hem de bunu "tarihi bir zafer"olarak göstererek. 


SÖZLEŞME DÜZENİNDE 
"YENİ BİR AŞAMA" 


Kemal Türkler, anlaşmadan sonra, yaptığı basın toplantısında şöyle diyor: "Bu toplu iş sözleşmesi anlaşması, ülkemizde toplu sözleşme düzeninde yeni bir aşama getirmektedir... Bu aşamanın belirleyici niteliği ekonomik savaşımın ayrı ayrı işyerlerinde işkolunu Kapsama süreci içine girmesidir." Türkler'in açıkça söylediği gibi varılan "yeni aşama", işkolu sözleşmesidir. Maden-İş gazeteleri, aylarca önce işkolu sözleşmesinin MESS'in rüyası olduğunu yazmışlardı. Şimdi ise büyük bir sahtekarlıkla bunun işçi sınıfı için yararlı bir şey olduğunu, genel grev hakkının elde edilmesi anlamına geldiğini söylüyorlar. Revizyonist sendikacılar ne derse desin, herkes biliyor ki, Maden işçileri ile MESS arasındaki mücadelenin ana korusu sözleşme düzeni meselesiydi. 
MESS, grevin ilk günlerinden itibaren ücretler konusunda anlaşabileceklerini, fakat işyeri düzeyinde sözleşmeye razı olmayacaklarını (açıklamıştı. İşyerlerini dört grupta toplayarak, grup sözleşmesi 

“ yapmakta diretti. MESS grup sözleşmesini, işkolu seviyesinde sözleşmeye giden yolda bir adım olarak görüyordu. İşkolu sözleşmesi ise, bugünkü şartlarda büyük burjuvazinin ücretleri ve sosyal hakları dondurmak amacıyla getirdiği en uygun sözleşme düzeniydi. İmzalanan bu sözleşmeyle MESS grup sözleşmeleri hedefine ulaşmış ve hatta aşmıştır. Dört grupta toplanan fabrikalar birleştirilmiş ve 63 fabrikada birden sözleşme imzalanmıştır. MESS patronları daha şimdiden 1979'da 80 fabrikayı birleştireceklerini ilan etmektedirler. 

BU SÖZLEŞME ÜCRETSİZ 

GREVİN KAPISINI AÇIYOR 


İmzalanan sözleşmeye göre, MESS patronları işçilerin grevde geçen 8 aylık ücretlerini ödemiyor. İki taksitte ödeneceği açıklanan ve 25-50 bin lira arasında değişen toplu para ise, işçilerin grev boyunca biriken ikramiye ve yan ödemeleridir. 

Grevde geçen sürenin çalışılmamış sayılması ve ücretlerinin ödenmemesi, grev hakkının fiilen yok edilmesi demektir. Grev ücretsiz izin değildir. İşçiler greve çıktıkları andan itibaren, yeni sözleşme yürürlüğe girer ve işçilerin hakları birikmeye başlar. Oysa bu sözleşme ücretsiz grevin kapısını açmaktadır. Bu kapı bir kere açıldı mı, patronların üretimi geçici olarak durdurmak istedikleri zamanlarda, işçileri greve sürüklemeleri ve grev boyunca ücretsiz izinli haline getirmeleri mümkün olacaktır. MESS patronlarının grevde geçen sürenin ücretlerini ödememekte direnmesinin ve bunu bir prensip olarak getirmesinin nedeni de budur. Kevizyonist sendika ağalarının MESS patronlarıyla varlığı bu anlaşma, işçi sınıfımızın grev - — yakkına indirilmiş bir darbedir. 
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PATRONLAR KARA LİSTE 
HAZIRLAMAYACAKMIŞ 


MESS'in görüşmelerin başından beri direttiği konulardan biri de, DGM direnişinden sonra ve grev sırasında başka işte çalıştıkları gerekçesiyle atılan işçilerin geri alınması sorunuydu. Maden-İş imzaladığı sözleşmeyle bu işçilerin atılmasını kabul etmiştir. 


Türkler - Ertürk çetesinin DGM direnişinde atılanların geri alınması maddesini sözleşme taslaklarna koyması, sadece ve sadece işçilerin bu konudaki güçlü talebine karşı çıkamadıkları içindi. 

Onlar DGM'de atilan önder işçilerin fabrikalara dönmesini hiç bir zaman istemediler ve savunmadılar. Nitekim, daha grevlerin başından itibaren çeşitli toplantılarda "Bu maddeden taviz verilebileceği"fikrini yaydılar. Aynı şekilde grev süresinde Maden-İş'in ödediği üç-beş bin lira ile geçinemeyip de çalışmak zorunda kalan işçilerin atılmalarının önlenmesi de Maden-İş'in meselesi değildi.- Aksine on- 


Daha mürekkebi kurumadı 


. Kıdem Tazminatı; Y asadaki uygulama, 


ww 


yöneticileri 
-MESS 'inprensinlerini kabul effi 


Grevde geçen sirenin ücreti; ödenmeyecek, i . Grev içerisindeki yan ödeme ve ikramiyder; o yi içinde çalışılmış ay kadar 


“A. 


lar, işbaşına döndüklerinde "başlarına bela" olacağını bildikleri için, bu önder işçilerin atılmasında patronlardan daha fazla ferahlamışlardır. Oysa bu mesele, işçi sınıfımız için en hayati meselelerden biridir. Maden işçilerinin, 1976'dan beri Eylül direnişinde atılan önder arkadaşlarını geri aldırma mücadelesinden vazgeçmemesi, önderlerinin korunmasına verdiği önemi göstermektedir. Bu maddeyi sözleşme taslaklarına geçirten de revizyonistlerin bir türlü yıkamadıkları bu dayanışma ruhudur. Şimdi bu dayanışma ruhudur. Şimdi bu dayanışma ruhu hiçe sayılmaktadır. Bunca uzun mücadeleden sonra, grevci işçilerin atılan arkadaşlarını aralarına almadan işbaşı yapmaları, işçi sınıfımızın iş güvenliği mücadelesini de zayıflatmaktadır. 

Türkler - Ertürk - Meriç çetesi patronlardan kara liste hazırlamayacaklarına 


dair söz aldıklarını ilan ediyorlar. Doğfü- 


dur. Patronlar kara liste hazırlamayacaklardır. Çünkü onlar biliyorlar ki, revizyonist ağalar bu listeleri işbaşı yapıldıktan sonra kendi elleriyle hazırlayıp onla- 


İşte 


Maden-İş yöneticilerinin 
12.12.1977'de 


yayınladığı bülten: 
MESS'in bu istekleri aynen kabul edildi. 
"Zafer bu mu? ... 


- 


Ne 


ödenecek, (Örneğin, 1977 yılında altı ay greve devam etmiş bir işyerinde ` ikramiyder ve yan ödemeler saptanan rakamın yarısı kadar olacaktır.) 


amiyder; 1 maaş artırılacak, 
1 gün ilave, 


» adan 


mey ecek. 


Grevde geçen sirenin kıdemden say iması; sayılmayacak, alışma sireleri; 1. yıl 47,5 saat, 2. yıl 46,5 saat, 


. Ücretli izinlere ilave; birinci ve ikinci kademeye 3 gün üçüncü kademeye . DGM'de iş akti feshedilen işçiler; işe alınmayacak ve kıdem tazminatı veril- 


Bunlar— Bunlar da dedikleri | imzaladıkları 


MADEN-İŞ'İN İMZALADIĞI SÖZLEŞME MADDELERİ 


. Aynen kabul edildi. 


. Aynen kabul edildi. 
. Aynen kabul edildi. 


. Grevde geçen dire kıdemden say lacak. 
. Aynen kabul edildi. 


. Aynen kabul edildi. 


ww asap 


. Kabul edildi, atılanların tazminatı verilece 


ra getirecekler ve uygun bir fırsatta atmalarını rica edecekler. Önümüzdeki dönemde işçi sınıfımız, revizyonist çetenin iş güvenliğinin en amansız düşmanı saça gerçeğini bir kere daha yaşaya- 


REVİZYONİSTLERİN 
ÖNDERLİĞİNDE BAŞARI 
KAZANILAMAZ 


Yukarıda revizyonist ağaların imzaladığı sözleşmenin en temel meselelerde işçi sınıfının menfaatlerini nasıl hiçe saydığını açıkladık. Şimdi revizyonistler var güçleriyle alınan ücret zamlarının propagandasına girişecek ve satılan temel işçi haklarını örtbas etmeye çalışacaklar. 

İmzalanan sözleşme, üç yıla yakın bir süre için imzalanmıştır. Fiyatların ay be ay yükseldiği ülkemizde bu kadar uzun süreli bir sözleşme imzalanması bile, başlıbaşına önemli bir iktisadi kayıptır. 
Fakat bu, meselenin esas yanı değildir. 
İşçi sınıfımız, başarı ve başarısızlığı saat ücretleriyle ölçme bilincini aşmıştır. Revizyonistler bu sözleşmede sattıkları temel işçi haklarının hesabını tek tek vereceklerdir. 

İşçi sınıfımızın bu mücadeleden çıkaracağı en önemli ders, mücadelede başarı kazanmanın yolunun revizyonist sendika ağalarının saltanatını yıkmaktan geçtiğidir. Bu ders, devrimin öncüsü olan sınıf için hayati bir önem taşımaktadır ve bundan sonraki mücadelesinin anahtarı olacaktır. 


Aynen kabul edildi. 


Revizyonistler grup sözleşmesi için 


DÜN NE DİYORLARDI, 


"MESS grup sözleşmesini dayatmak istemektedir. Grup sözleşmesinin esas amacı, İşyeri toplu sözleşme düzeninin terk edilerek, yerini işkolu sözleşmesine bırakmasıdır. Böylece işçi sendikası, o işkolundaki işveren sendikasına üye tüm işyerlerini aynı anda karşısında bulacaktır... ve mevcut koşullarda grevin hemen hiç bir etkinliği kalmayacaktır." 

(Disk Dergisi, Sayı 37, 7 Temmuz 1977) 


"MESŞ'in önerdiği grup sözleşmelerinde sendika temevreden çıkarılmak ve işyerindeki üyelerin sözleşme mücadelesine aktif olarak katılmaları yolu kapatılmak 


silcileri 


istenmektedir." 


BUGÜN NE DİYORLAR 


"Bu toplu iş sözleşmesi anlaşması ülkemizde toplu sözleşme düzeninde yeni bir aşama getirmektedir... İlk defa metal işkolunda Türkiye'de bu gelişmenin sağlanmış ve iyi bir sonuca bağlanmış olması, diğer işkollarında da bir örnek olması veya kaydırılması bakımından ülkemizdeki toplu sözleşme düzeni içinde önemli bir yer almaktadır..." 

(Kemal Türkler'in 3 Şubat tarihli radyo konuşmasından) 


"Sonuç olarak yürürlüklerin bitiş tarihlerinin birleştirilmesi, sınıf savaşının somut diyalektiği içinde, ilk savunucularının aleyhine dönmüş olan ve bizim bu gerçekleri değer- 


lendirerek çekinmeden benimsediğimiz bir konu olmuştur." 


(Disk Dergisi, Sayı 37) 


"Ve biliyoruz ki, içinde bulunduğumuz dönemde ve somut koşullarda tekelci sermayenin anladığı biçimdeki grup sözleşmeleri işçi sınıfının kesinlikle zararına, tekelle- 


rin ise yararına olacaktır.” 


(MAHA Ajansı, 3 Şubat 1978) 


"Grup sözleşmesi işçilerin lehinedir. Biz daha önce buna karşıydık. Şimdi kabul ediyoruz. Bu aslında genel grev hakkının da fiilen elde edilmesi demektir" " 


(Şinasi Kaya'nın 17 Ocak 1978 günü 14. Bölgede yaptığı 


(Disk: Dergisi, Sayı 37) 


"İşkolu düzeyinde sözleşmeyi işçiler kabul etse bile 

biz sendika olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.” 
(Mehmet Ertürk'ün 15 Aralık tarihinde Spor Sergi Sarayın- da yaptığı konuşmadan) 


"Tekelci güçlerin güdümündeki; işkolumuzdaki işveren sendikası MESS grup sözleşmesi adı altında, toplu sözleşme tarih ve dönemlerini birleştirmek, önümüzdeki işkolu sözleşmesi ile ..diledikleri koşulları işçi sınıfımıza dayat- 


mak istiyor." 


(Maden-İş 22. Genel Kurulu 2 No'lu Karardan) 


konuşmadan) 


"İlk başta karşı çıktığımız halde yürürlüklerin birleştirilmesinden çekinmedik. Bunu isteyerek ve bilerek yaptık. 
Çünkü bu mücadele deneyimizden sonra bundan korkması gereken biz değil işverenler olacaktır." 


(MAHA Ajansı, 3 Şubat 1978) 


"Öte yandan, yürürlüklerin birleştirilmesi giderek işkolu düzeyinde genel grev, dayanışma grevi haklarını fiilen işler duruma getirecektir." 


(MAHA Ajansı, 3 Şubat 1978) 


Bam 
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TÜRKİYE İŞÇİ KÖ 


Türkiye işçi 


Doğu Perinçek 


(Huku kçu-A nkara) 


1942 yılında Gaziantep'de doğdu.1964 
yılında Hukuk Fakültesini bitirdi ve asis- tan olarak Hukuk Doktorası yaptı.Evli iki çocuk babası. 

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi 
Gençlik Kollarında bulunmuş, fakat 
1962 yimda devrimci fikirlerle temasa 
gelerek bu partiden ayrılmıştır. 1965 
yılında bilimsed sosyalizmi benimsedi ve o dönemdeki antiemperyalist kitle hareketlerine katıldı. 1967 yılında TİP'e üye oldu ve Dönüşüm dergisi Yazı Kurulu ie TİP Bilim Kurulunda çalıştı. Aynı zamanda Ankara'da TİP'in düzenlediği çe şitli toplantılarda: Güvenik Komitesi 
sorumlusu olarak görev yapt. 1967 
de Berlin'de bulunduğu sırada .Almanya' da ilk olarak kurulan Türk Toplumcular Ocağının kuruluşuna önderlik etti ve başkan oldu. 1968 yılında TİP'in oportünist yöneticilerine ve onların Fikir Kulüpleri Federasyonu üzerindeki hakimiyetlerine karşı mücadeleye önderlik etti ve 1968 Martında FKF Genel Başkanı ol- 


TİP'in oportünist yöneticilerinin baskianna karşı çıkarak, Ankara'dal 29 
Nisan 1968'de yapılan antiemperyalist mitingin önderleri arasında yer aldı. Aynı yıl Forum dergisi Yazı Kurulunda çalıştı. 
Türk Solu dergisi çevresinin yöneticileri arasında yer aldı ve sahte TKP revizyonistlerine karşı çıktı. 1968 yılı Ağustosunda vefat eden Türkiye prdeter dev-. 
rimci hareketinin önderderinden Reşat Fuat Baraner in cenaze törenine katıldı. 

1968 ydı Kasım ayında diğer arkadaşlarıyla beraber AYDINLIK dergisini kurdu. 1969 yılında Akhisar ve Ödemiş" te yapılan tütün mitinglerine ve o dönemdeki diğer kitle eylemlerine katidı. Aynı yıl İŞÇİ - KÖYLÜ gazetesinin çıkarılmasına önderlik etti. 

1969 yılı sonunda Mihri Belli'nin revizyonist çizgisine ve modem revizyonizme karşı çıktı ve arkadaşlarıyla beraber Proleter Devrimci AYDINLIK dergi sini kurdu. Maceracılığa, Kıvılcım revizyonizmine, tasfiyeciliğe karşı mücadele etti 

12 Mart döneminde Sıkıyönetimi tarafından arandı ve 1972 Mayısmda tutuklandı. TİİKP Davasından yargılandı, cezaevlerinde ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etti. 1974 yılında hapisten çıktıktan sonra TSİP revizyonizmine karşı mücadele ett. (AYDINLIK Davasından arandığı 1975 başından sonra da proleter devrimci saflarda Üçlü Blokun oportünist çizgisine karşı mücadeleye önderlik etti. 

Doğu Perinçek'in Türkiye devriminin 


meselelerini ele alan şu kitapları yayınlanmıştır: Faşizm 


„Halkın Mücadelesini 
Durduramaz, Kıvılcımlı nın Burjuva Devlet ve Ordu Teorisinin Heştirisi, Kıbrıs Meselesi, Sosyal - Emperyalizme ve Re yizyonizme Karşı 1970'de Açılan Mücadde, Sahte TKP'nin Revizyonist Prog: ramının Eleştirisi, B E i 

Gerçek, Doğru Eylem Nedir, Kemalist Deri Semaisi 


venm, 
Doğu Perinçek, TİKF Başkanıdır. 
SAYFA:$ A 


Gün Zileli 
(Yazar-Ankara) 


1946 yılında Ankara'da doğdu. Tutuklandığı için Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümü ikinci sınıfından ayrılmak zorunda kaldı.Evli, bir çocuk babası. 

1963 yılında devrimci mücadeleye katıldı ve aynı yıl Celal Bayar'ın affına karşı yapılan eylemlerde yer aldı. 1964 yılım- da Amerikan emperyalizmine karşı Ankara'da başlatılan ilk anti-emperyalist kitle hareketine katıldı. Bu mücadele sırasında yakalanarak gözaltma alındı. 
1964'ten itibaren TİP'te çalıştı. 1965 
yılındaki Dönüşüm dergisi olaylarına katıldı. 1966 yılında Amerikan emperyalizmine karşı düzenlenen 12 Kasım Mitinginde tutuklanarak bir ay hapis yattı. 

Gün Zileli bu yıllarda çeşitli sanat dergilerinde hikaye ve eleştiriler yazdı. 

1968 yılının Kasım ayında AYDIN- 
LIK Dergisinin kurucuları arasından yer aldı. Aynı yıl, 28-29 Nisan anti-emperyalist mitingine katıldı. Yine bu yıl DTCF Sosyalist Fikir Kulübü Başkanlığı ve FKF Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 1969 yılında düzenlenen Akhisar ve Ödemiş 'tütün mitinglerine katıldı. 1969 yılında üniversite işgalle- 


. rinden dolayı tutuklanarak bir ay ha 


pis yattı. 1969 yılı sonunda Dev-Genç Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Yine 1969'da Türkiye İşçi Partisine üye oldu. 1970 yılında Aren-Boran oportünizmine karşı mücadele ettiği için TİP'ten ihraç edildi. 

Gün Zileli, 1971 yılında ilan edilen Sikıyönetim tarafından arandı. Aynı yılın Haziran ayında tutuklanarak üç yıl hapis yattı. Tutukluluk süresi içinde TÖS, Dev-Genç ve TİİKP Davalarından yargılandı. Hapishane ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etti. 

Gün Zileli, 1974 yılında hapisten çıktıktan sonra AYDINLIK Dergisinde çalıştı. 1975 yılında tutuklanarak diğer arkadaşlarıyla birlikte AYDINLIK Davasından 4,5 ay hapis yattı. Sonunda bu davadan beraat etti. 1975 yılının Ağustos ayında iki süper devlete karşı yapılan İskenderun-İncirlik yürüyüşüne önderlik etti. Burada tutuklanarak diğer arkadaşlarıyla beraber bir ay hapis yattı. 

Gün Zileli, TİKP Parti Meclisi ve Merkez Komitesi üyesidir. 


Durmuş Uyanık 


(Köylü-Söke) 


1934 yılında Söke'nin Sarıkemer kö-. 
yünde doğdu. Evli, beş çocuk babasıdır. 
Halen Avşar köyünde oturuyor. 

1964'de TİP'e üye oldu. 1965 ve 1969 
yılı seçimlerinde TİP Aydın milletvekili 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Doğu Peri 


YLÜ PARTİSİ 


Başkı 


Merkez K 


Doğu Perinçek, Gün Zileli, Durmuş | 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucuları aralarında yaptıkları b 
15 kişilik Parti Meclisini ve 7 kişilik Merkez Disiplin Kur 
Başkanını ve Merkez Komitesinin diğer dört üyesini belirledi. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Parti Meclis Üye 


Başkanı: 

DOĞU PERİNÇEK DOĞU PERİNÇEK HÜSEYİN BI GÜN ZİLELİ KAMİL SAY 

Merkez Komitesi Üyeleri: DURMUŞ UYANIK M. FİKRET ` 

z HASAN YALÇIN 

DOĞU PERİNÇEK M. KEMAL ÇAMKIRAN CEZMİ KEN. 

GÜN ZİLELİ HALİM SPATAR MEHMET ÇE 

DURMUŞ UYANIK HÜSEYİN KARANLIK MUSTAFA K HASAN BAYIK ALİ TEKİN 


HASAN YALÇIN 
M. KEMAL ÇAMKIRAN 


adayı oldu. 1960'ların sonunda Ege'de yükselen köylü mücadelelerine önderlik etti.TİP'in oportünist yönetici kliğine karşı mücadele etti. TİP devrimci muhalefeti saflarında yer aldı. 1970'den bu yana proleter devrimci hareketin saflarında mücadele etmektedir.TİİKP Davasında tutuklu olarak yargılandı. Cezaevinde ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etti. Hapisten çıktıktan sonra proleter deyrimci saflarda mücadeleye devam etti. 
"Akdeniz Akdenizlilerindir" yürüyüşüne katıldı. Proletarya hareketinin çeşitli a m yürütülmesine önderlik etti. 

Toprak-İş Sendikası kurucusu ve Genel Yönetim Kurulu üyesidir. 

TİKP Parti Meclisi ve 
Komitesi üyesidir. 


Merkez 


Hasan Yalçın 


(Y.mühendis— Ankara) 


* 


1944 yılında Konya: Hadim Kazasında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesini bitirdi. Evli bir çocuk babasıdır. 

Hasan Yalçın, 1965'ten itibaren devrimci gençlik mücadelesi içinde yer almıştır. Amerikan emperyalizmine karşı yürütülen kitle mücadelelerine katıldı. 
1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi: Talebe Cemiyeti 


Başkanlığına seçildi. Ertesi yıl ise, | tanbul Teknik üniversitesi Talebe B liği Başkanlığına seçildi. Bu dönem içi de gençliğin Amerikan emperyalizmi ve Demirel iktidarına karşı mücade sine önderlik edenler arasında yer al İstanbul'dan Ankaraya kadar sir öze okullar protesto yürüyüşü arl daşlarıyla birlikte önderlik etti. Öğrer örgütlerinin Vietnam halkının mücadel sini destekleme kampanyasının içinde a tif olarak yer aldı. Amerikan empery lizmine karşı, çeşitli mücadeleler su sında gözaltına alındı ve hakkında daval açıldı. t 

Hasan Yalçın, 1968 yılında TİP üye oldu. 1969 Şubatında yapılan FK Kürultayında Boran revizyonizmini ma kum ederek devrimci saflarda yer alc Aynı Kurultayda FKF Genel Yöneti Kurulu üyeliğine seçildi. 1970 yılını Malatya'da İŞÇİ—KÖYLÜ gazetesi sata ken yakalandı ve bir ay hapis yati 1971'de ilan edilen Sıkıyönetim tarafı dan tutuklandı. üç sene hapis yattı, B sene içinde TİÍKP TÖS, İstanbul De Genç ve çeşitli "hakaret ve mukavemet davalarında yargılandı. Cezaevinde » mahkemelerde faşizme karşı mücade! 
etti. 

Hasan Yalçın 1974'ten sonra c proleter devrimci saflarda mücadelesir devam etti. 

TİKP Parti Meclisi ve Merkez Kom tesi üyesidir. 


M. Kemal 


Çamkıran 
(İdareci-Ankara) 


1947'de Ödemiş'te doğdu. Siyasal Bil giler Fakültesini bitirdi. Evli, bir çocu babasıdır. 

1964'ten itibaren devrimci fikirlerle t masa geldi. 1972 başlarından bu yan 


JRUCULARI VE İLK ÜYELERİ 


12 Mart faşizmine karşı mücadelede 
1972 de İstanbul'da polis tarafından ya- 


üm e 


öylü Partisi 


ığın 


ek seçildi 


üyeleri 


Hasan Yalçın,Mustafa Kemal Çamkıran 


a, partinin yönetim organlarını belirlediler. Kurucular önce »r. Parti Meclisi kendi içinde yaptığı bir toplantıyla Parti 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Parti Meclisi yedek üyeliklerine 


seçilenler z 


FUAT TERZİ, KAMER ALBAYRAK, ERDOĞAN YE— MENİCİ, KEMAL ÖZTÜRK, İSRAFİL TEKİN 


AYALAR. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri: 


KABİL KONYALI (Başkan), AHMET ŞENCAN, ERKAN S YÜCEL, ALİ RIZA SARI, MEHMET KURTAL, CÜNEYT AKALIN, FATMA BURSALI 


NLÜ 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oleter devrimci hareketin saflarındadır. 
1965'lerden itibaren yükselen devrim- gençlik hareketinin ön saflarında yer lı. 29 Nisan 1968'deki anti-emperyalist steri, Akhisar ve Ödemiş 'tütün mitingle-Tuslog eylemi, anti-Amerikar: gösteri. 
, özel okullar yürüyüşü, milli sanayi 


rüyüşü, eğitim yürüyüşü, Malatya 


inçerli ve Keller köylülerinin bağımsız- 


k mitingi Diyarbakır Anayasayı Koruma 'anunu Tasarısını protesto mitingi, Akdeiz Akdenizlilerindir yürüyüşü katıldığı eya önderlik ettiği eylemler arasındadır. 

Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi olan e TİP'in çalışmalarına katılan M.Kemal Jamkıran başlangıçtan itibaren TİP'in »portünist çizgisine karşı çıkmış ve devimci saflarda yer almıştır. Kurtuluş gazeesi Yazı Kurulunda bulunan M.Kemal Zamkıran , Mihri Belli'nin İlkesiz Birlik Zephesinden mücadele ederek kopmuş re revizyonizme karşı çıkmıştır. Sahte IKP'nin ihanet çizgisine ve Üçlü Blocun oportünizmine karşı ön saflarda yer almıştır. 

Mustafa Kemal Çamkıran, 12 Mart 'aşistleri tarafından Diyarbakır'da yakalanarak tutuklanmış ve Dev-Genç davasında yargılanmıştır. Cezaevinde ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etmiştir. Birçok kereler tutuklanan Çamkıran iç yıldan fazla hapis yatmıştır. Son olarak üç Dünya Teorisi konferansından do- 


layı Diyarbakır'da 45 gün tutuklu kalmış- a 
TİKP Parti Meclisi ve Merkez Komitesi üyesidir. 
* 
Halim Spatar 


(Muhasebe yardımcısı-İstanbul) 
~ pea z -iE Bre 5 


1957'da Simav'da doğdu. İstanbul 
Tıp Fakültesi öğrencisiyken 1950 yılında tutuklandığı için öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı, Halen bir şirkette muhasebe yardımcısıdır. Evli, üç çocuk babasıdır. 

1947 yılında İstanbul Yüksek Tahsil 
Gençlik Derneğine girdi. 1950 yılında TKP üyesi olarak Berlin Barış Festivalinde, IUS (Uluslararası Gençlik Birliği) ve WFDY (Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu) kongrelerinde Türkiye gençliğini temsil etti. Kongrelerde konuştu. 
1950 yılı Kasımında tutuklandı. 1950 
TKP Davasi sonucunda iki yıl hapis ve sekiz ay Sirgün cezasına mahkum oldu. 
Hapishanede ve mahkemede Zeki Baştımar revizyonistine karşı Şefik Hüsnü safında yer ddı.M Halim Spatar 1966 yılında Türk Solu dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve Aren-Boran revizyonizmine karşı mücadele etti. 1969 sonundaki ayrılıkta, Mihri Belli'ye karşı çıktı ve.proleter devrimci safta yer aldı. 


m N os ER Sa, kapi ye 


12 Mart döneminde ve daha sonra 
bilimsel sosyalizmin temel eserlerinden 


çeviriler yaptı. i: 
'TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


Kabil Konyalı 


(Köylü, duvar ustası—Turanlar Germencik) 


1914 yılında Bulgaristan'da doğdu. 
İlkokul mezunudur. Evli, iki çocuk babasıdır. 

Kabil Konyalı, 1938'de Hitlerci faşist Bulgar ordusundan tam teçhizatıyla firar ederek Türkiye'ye geldi. İstanbul, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana, İskenderun, Dörtyol ve daha birçok yerde inşaat ustası olarak çalıştı. Bu arada Bursa Merinos Fabrikasında tamircilik, Tavşanlı Kömür Ocaklarında işçilik yaptı. 1951'den beri Germencik'in Turanlar köyünde oturmakta ve inşaat ustalığı yapmaktadır. 

Kabil Konyalı, kırk yilik devrimcidir. 1963 yılında TİP'e üye olmuştur. 
1960'ların sonunda Aren-Boran oportünizmine karşı devrimci saflarda yer aldı. Kabil dayı, 1968 sonunda çıkan AYDINLIK Sosyalist Derginin bir numaralı abonesiydi. Kabil Konyalı, o zamanlar çıkmakta olan İŞÇİ—KÖYLÜ gazetesini direkli olarak köylülere ulaştırmıştır. Kabil Konyalı, 1970'te Turanlar köyünün toprak mücadelesine önderlik etti. 
Bu mücadelede köylüler toplu olarak işgal ettikleri toprakları sürdüler ve ağalara karşı mücadele ettiler. Ağaların ve jandarmanın saldırısını köylülerle birlikte gögüsledi. 

Kabil Konyalı 1976 yılında yapılan Ödemiş -İzmir “Akdeniz Akdenizlilerindir" yürüyüşüne katıldı. 62 yaşındaki Kabil dayı üç gün yürüdü. 

Kabil Konyalı Toprak-İş Sendikasının Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu Başkanıdır. 5 


Hüseyin 
Karanlık 


(Gazeteci-İstanbul) 


1950'de Afyon'un Şuhut İlçesinde doğdu. 1968'de İstanbul Capa Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girdi. 

1968 yazında devrimci fikirlerle temasa geçti. 1969'dan bu yana proleter devrimci hareketin saflarında mücadele etmektedir. 1969 ve 1970 yılındaki gençlik mücadelelerinde yer aldı. 1969-1970 döneminde Çapa Fikir Kulübü Yönetim Kurulu ve Dev-Genç Genel Yönetim Kurulunda görev aldı. 1969 yılında üye oldu- 


a, - / 


kalandı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davasında ve İstanbul Dev-Genç Davasında yargılandı. Arkadaşlarıyla birlikte poliste, sıkıyönetim zindanlarında ve mahkemede faşizme karşı mücadeleyi sürdürdü. 

Halen HALKIN SESİ dergisinin sahibidir 

TİKP Parti Meclisi üyesidir . 


Hasan Bayık 


(İşçi-İstanbul) 


1942 yılında Manisa Salihli kazasında 
doğdu. Motor Sanat Enstitüsünü ve Deniz Assubay Okulunu bitirdi. Evli, bir çocuk babasıdır. 

Hasan Bayık, 1958-59'da Salihli, Demirköprü barajında işçilik yaptı. 1959- 
1965 yılları arasında 6 sene deniz assubayı olarak gemide telsizcilik yaptı. Assubaylıktan "disiplinsizlik " gerekçesiyle çıkarıldıktan sonra Salihli İplik Dokuma ve İzmir BMC Fabrikalarında tesviye ve 


tamir ustalığı, MTA'da sondörlük, Alman- | 


ya'nın Nürnberg şehrindeki MAN Tamir 


Fabrikasında işçilik yaptı. 1974-1976 


yılları arasında Tuzla Proftaş, Topkapı Ersun Makina Kazan ve Kartal Java Lombardini Motor Fabrikasında motor ve makina ustası olarak çalıştı. 

Hasan Bayık, 1960'lardan beri devrim- 


ci mücadele içindedir. 1967 yılında TİP'e | 


üye oldu. 1969-1970 senelerinde Ankara' daki çeşitli kitle eylemlerine aktif olarak katıldı. 1967-1968 yıllarında TİP Salihli İlçe Yönetim Kurulunda görev aldı. Almanya'da işçilik yaptığı sırada proleter devrimci saflarda yer aldı. 1972 yılında Sıkıyönetim tarafından tutuklandı. İki seneye yakın Mamak Askeri Cezaevinde kaldı. TİİKP Davasından yargılandı. Faşizme karşı mücadeleyi hapishane ve mahkemelerde sürdürdü. 1974'ten sonra iki süper devlete ve özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı gelişen kitle mücadelelerine aktif olarak katıldı ve önderlik edenler arasında yer aldı. İşçi sınıfının revizyonist sendika ağalarına karşı mücadelesine önderlik eden devrimcilerdendir. 
TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


Hüseyin Bülbül 


(İşçi-Ceyhan) 


1945'de Maraş Göksun kazasının Küçükçamurlu köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evli, dört çocuk babasıdır. 

18 sendik işçidir. 1963 yılına kadar 
köyde tarım ve orman işçliği yaptı. 
1963'den bu yana Ceyhan'daki çırçır fabrikalarında çalıştı. 1,5 yıldır Temel Civata Fabrikasında işçi olarak çalışıyor. 

1967'den bu yana devrimci mücadele içindedir. 1974 ten bu yana ise proleter devrimci hareketin saflarında mücaddesini sirdürüyor. 

Hüseyin Bülbül, Toprak-İş Sendikası Ceyhan Şubesi kurücusu ve yönetim kurulu üyesidir. 1976'da kurulan İşçi 


Birliği Derneğinin kurucusu ve yöneticisidir. | 


Hüseyin Bülbül, bölgesindeki kitle mü- | 5 


cadeleerine katılmıştır. Devrimci mücade- | lesinden dolayı hakkında çeşitli davalar açılmıştır. Çeşitli kereler gözaltına alınmıştır. j 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 
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Kamil Saydam 


(Emekli Öğretmen - Silifke) 


1932 yılında Silifke'nin Çadırlı köyünde doğdu. Emekli öğretmendir. Evli, beş cocuk babasıdır. Halen Silifke'de Halk Kitabevini işletmektedir. 

Kamil Savdam, Düziçi Köy Enstitüsü mezunudur. 1950 yılından 1977 yılına kadar Silifke'nin köylerinde ve merkezin- de öğretmenlik yaptı. 1960'larda Öğretmen Dernekleri Federasyonuna bağlı Silifke Öğretmenler Demeğinde üç sene kadar yöneticilik yaptı. TÖS'ün ilk üyderindendir. Aynı zamanda TÖS'ün kapatılmadan önceki son ilçe yönetim kurulu üyelerindendir. TöS'ün faşistlerin saldısma uğrayan 1969 Kayseri kongresine delege olarak katıldı. TÖB-DER Silifke şubesinin. kurucularındandır. Ayrıca İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ilçe yönetim kurulunun 
8 yıl başkanlığını yaptı. Kamil Saydam 
1969 öğretmen boykotunu Silifke'de yönetti. Bugüne kadar birçok öğretmen miicaddesinde, miting ve yürüyüşte yer aldı. 
Halen Mem-Der Silifke Şubesinin başkanlığını yapmaktadır. 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


M. Fikret 
Yalçınkayalar 


(İşçi- Adana) 


1943 yılında Erzincan Kemaliye'nin 
Pedigan köyünde doğdu. Lise ikinci anıftan ayrıldı. Fabrika işçisidir ve bekârdır. 

F.Yalçınkayalar dört seneye yakın bir süre İETT'de tahsildarlık yaptı. Daha sonra Semak Boya Fabrikasında işçi olarak çalıştı. 1974'ten sonra çeşitli döküm, kazan, kontrplak, karo mozayik fabrikalarında ve Adana Çimento Fabrikasında işçilik yaptı. 

M.Fikret Yalçınkayalar, 1970'ten beri devrimci mücadele içindedir. İŞÇİ -KÖY-LÜ gazetesi Alibeyköy Bürosunda çalıştı. 
1972 başlarında Personel Kanununa karşı 
mücadde eden İETT tahsildarlarının mücadeesine katıldı. 1972'de Sıkıyönetim tarafından tutuklandı. Hapishane ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etti. 
1975 yılında Çağdaş Metal-İş Sendikası 
İstanbul Şubesinde organizatörlük yaptı. İstanbul Şahsuvar işçilerinin direni: şinde yer aldı. Çamgaz işçilerinin grevinde bulundu. 1976 yılında Adana Çimento Fabrikasında: patrona karşı ön gün süren direnişte mücadele etti Gene Adana Çimento Yükleme işçilerinin direnişlerinde, Adana Karosan ve Karo Mozayik işçilerinin grevinde ve Adana Çimento işçilerinin grevinde yer aldı. 
Bütün bu mücadelelerde yönetici komitelerde bulundu. 

M.Fikret Yalçınkayalar, 1974'ten sonra iki siper devlete, özellikle sosyalemperyalistlere karşı yükselen kitle eyle minin ön saflarında mücadele etti. 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


Ahmet Şencan 


(İnşaat ustası - İzmir) 


1922 yılında Yugoslavya'nın Tikveş 
şehrinin Dolni Disan köyünde doğdu. 


SAYFA:10 


İlkokul mezunu ve altı aylık sanat kursu mezunudur, Bugüne kadar inşaat işçiliği yaptı. Halen İzmir Gültepe'de inşaat ustasıdır. Evli, altı çocuk babasıdır. Ma-. 
kedonca, Sırpça, Bulgarca, Rusça ve az Almanca bilir. 

1939 yılından 1945 yılına kadar Yugodavya'yı istila eden Hitlerci faşistlere ve Bulgar faşistlerine karşı çeşitle cephelerde savaştı. Partizan ordusunda yüşbaşılığa yükseldi. 9. Partizan tugayında çeşitli bölüklere komutanlık etti. 

Zaferden sonra 1954'e kadar Dolni Disan köyünde inşaat ustalığı ve köy kooperatifinde muhasebecilik yaptı. 

Yakınları ile birlikte 1954'de Türkiye' ye göçtü. Aynı yı İzmir Gültepe'de ilk gecekonduyu kurarak oraya yerleşti. Hâlâ aynı evde oturuyor. 

met Şencan, Türkiye'de de devrimci mücadelesini sürdürdü. TİP'in kuruluşundan sonrâ hemen üye oldu. Gültepe Bdediye Encümenine TİP listesinden üye seçildi. Ahmet Şencan Gültepe gecekondu«halkını seferber etti Hafta sonlarında hep birlikte kazma-kürek çalışarak Gültepe'nin anayol ve kaldırımlarının yapılmasına önderlik etti. 

Ahmet Şencan, İzmir işçilerinin grev ve direnişlerine daima en önde destek olan ve Gültepe halkının maddi ve manevi desteğini örgütleyen bir kitle önderidir "Akdeniz Akdenizlilerindir" yürüyüşü 


sırasında geliri yürüyüşe bağış olmak 


üzere Gültepeli bir grup emekçiyi örgüt- 


leyerek inşaatlarda çalışmıştır. 56 ya" 


şında bir emekçi olarak "Akdeniz Akdenizlilerindir " Yürüyüşünde 120 kilometre yürümüştür. 

Ahmet Şencan TİP yönetiminin oportünizmine karşı mücadele ederek 1970 
başlarında proleter devrimci saflara katılmıştır. Gültepe'de İŞÇİKÖYLÜ Bürosunu kurmuştur. Ahmet Şencan 12 
Mart faşist diktatörlüğü şartlarında da proleter devrimci hareket saflarında mücaddeye devam etmiştir. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. 


Erkan Yücel 


(Tiyatro sanatçısı— Ankara) 


1944'de . Ankara'da doğdu. Liseden ayrıldı. Evli, bir çocuk babasıdır. 18 yıllık tiyatro sanatçısıdır. 

Tiyatrosevenler Gençlik Derneği, Ankara Halkevi Tiyatrosu, Meydan Sahnesi, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosunda oyunculuk, yazarlık ve yönetmenlik yaptı. 1969,1970,1973 yıllarında yılın oyuncusu ödüllerini aldı. Çevirdiği Endişe filmindeki başrolüyle Antalya Film Festivalinde Altın Portakal ve 1977 San Remo Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı, 

Devrimci fikirlerle ilk olarak 1968'de karşılaştı. 1969 yılında İŞÇİ—KÖYLÜ gazetesinin çıkışından bu yana proleter devrimci hareketin saflarında yer aldı, TİİKP Davasında yargılandı ve faşizme karşı mücadele etti. Tiyatro hakkında açılan çeşitli davalardan dolayı bir kaç kez tutuklandı ve yargılandı. 

Tiyatro İşçileri Sendikasında yöneticilik yaptı. Türkiye Sanatçılar Birliğinin kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesidir. 

1970 yılında AST çalışanlarının 6 ay 
siren grevine önderlik etti. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. 


Ali Rıza Sarı 


(İsçi— İstanbul) 


1944 yılında Gümüşhane Şiran Kazasının Sifon köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evli, dört çocuk babasıdır. 

12 senelik işçidir. 1966'da Mutlu 
Akü Motor Fabrikasında çalışmaya başladı. Sendikal mücadeleye katıldığı için işten atıldı. 1967'de Topuz Torçelik Fabrikasına girdi. Bu fabrikada sarı sendikaya karşı mücadeleye önderlik etti. 15-16 Haziran işçi mücadelesine aktif olarak katıldı ve önderlik eden- 


.Modaş Ağaç Kaplama 


mücadelesinde aktif olarak yer aldı. 


. evinden çıktıktan sonra YSE'deki işin- 


ler arasında yer aldı. 15-16 Hazirandan sonra ilan edilen Sıkıyönetim tarafından bir ay gözaltında tutuldu. Daha sonra Ege Sanayi Fabrikasında çalıştı. Bu fabrikada da sarı sendikaya karşı mücadele etti. İşçilerin mücadelesi sonunda sarı sendika fabrikadan kovuldu. Bu mücadeleler sırasında polisin baskılarna kararlılıkla göğüs gerdi. Ali Rıza Sarı, halen Fabrikasınd: 
işçidir. Bu fabrikada da sendikalaşma mücadelesine önderlik etmiştir. ASIS Sendikasının işyeri temsilcisi ve genel yötim kurulu üyesidir. 

1976'da yapılan Yalova bağımsızlık yürüyüşüne, çeşitli miting ve gösterilere katıldı, "Rusya ile İşbirliği Anlaşmasına Hayır" kampanyasını bölgesinde yürüttü. 
Ümraniye mahallesi halkının gecekondu 


TİKP Merkez Disiplin kurulu üyesidir. 
Cezmi Kenan 


Arkış 


(İşçi - Diyarbakır) 

1946'da Diyarbakır'da doğdu. Ticaret lisesi mezunudur. Evli, iki çocuğu var. 

1971 - 1975 yılları arasında Diyarbakır 
YSE'de işçi olarak çalıştı. 1976'da iki ay Belediyede ve daha sonra Garanti Bankasında büro işçiliği yaptı. 

1974 Kıbrıs işgali karşısında proletarya hareketinin kararlı olarak ve tek başına savunduğu "İşgale nihayet Kıbrıs'a hürriyet" siyasetinden etkilenerek proleter devrimci hareketin saflarına katıldı. . 

1975'de Devrimci Kültür Derneğinin sekreterliğini yaptı. Aynı yılın Haziran ayında Diyarbakır halkının Türkeş'e karşı kitle mücadelesinde yer aldı. Bu olay nedeniyle ikibuçuk ay tutuklu kaldı. Ceza- 


den atıldı. Diyarbakır Belediyesindeki revizyonist vurgunculuk ve yolsuzlukları açığa çıkarttığı için, revizyonistler tarafından Belediyedeki işinden de çıkarıldı. 
Diyarbakır'da revizyonizme karşı proleter devrimci mücadelede önder olarak yer aldı. 
TİKP Parti Meclisi Üyesidir. 


Mehmet Çetin 


( Köylü - Pazarcık ) 


1947'de Islahiye'de doğdu. İlkokul mezunu, evli 7 çocuk babasıdır. Halen Pazarcık'ın Demirciler köyünde sakalık yapmaktadır. 

Mehmet Çetin uzun yıllardan bu yana Demirciler köyü ağalarını karşı diğer topraksız ve yoksul köylülerle birlikte mücadele ediyor. Çevre köylerin toprak mücadelelerine aktif bir şekilde katıldı. 
Emiroğlu ve Salmanıpak toprak işgalleri sırasında Pazarcık ovası çapında köylülerin dayanışmasını örgütlemede önder rol. 
aldı. Salmanıpak köylülerininbağımsızlık , vetoprak yürüyüşüne, İskenderun - İncirlik yürüyüşüne ve Ödemiş - İzmir Akdeniz Akdenizlilerindir yürüyüşüne katıldı. 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


Mehmet Kurtal 


(Köylü— Pazarcık) 

1950 yılında Pazarcik'ın Salmanıpak 
“köyünde doğdu. İlkokul mezunudur.Tarım işçiliği yapmaktadır. Evli, beş çocuk babasıdır. 

1975 Salmanpınak toprak mücadelesin- 
nin önderlerindendir. Salmanıpak toprak mücadelesi sırasında hem teslimiyetçi eğilimlerle, hem de Üçlü Blokun köylü hareketini parçalamaya yönelik oportünist girişimleriyle mücadele etti, Salmanıpak köylülerinin, bağımsızlık ve toprak yürü- - yüşü 'lertip Komitesi uyesidir. 

Toprak-Îş Sendikası Pazarcık Şubesi yönetim kurulunda görevlidir. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesidir. 


Cüneyt Akalın 


(Gazeteci— İstanbul) 


1945 yılında İstanbul'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 12Mart ta tutuklanıncaya kadar SBF'de asistanlık yaptı. Evli, bir çocuk babasıdır. 

Devrimci fikirlerle ilk olarak 1965'lerde temasa geldi. Siyasal Bilgilerde Öğrenci Derneği sekreterliği yaptı. Proleter devrimci harekete 1969 yazında katıldı, Türk Solu dergisinde yazılar yazdı. 

1971 yılında tutuklandı. TİİKP Dava. 
sında yargılandı. Cezaevlerinde ve mahkemelerde faşizme karşı mücadele etti. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. 


Mustafa ü 


Karayünl 


(İşçi-İstanbul) 

1948 yılında Gümüşhane Şiran kazasının İnözü köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evli, iki çocuk babasıdır. 

Mustafa Karayünlü, 14 yaşından itibaren işçiliğe başladı. Erzincan'da ve Refahiye'de tarım ve inşaat işçiliği yaptı. 
1964 yılında İstanbul'a gelerek Güzelyalı' 
da inek çobanlığı, Tuzla'da inşaat işçiliği silindir şöförlüğü ve kazancılık yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra Parsan Fabrikasına girdi. Sendikalaşmaya ve sarı sendikacılıkla mücadeleye önderlik etti. Mustafa Karayünlü , Parsan Fabrikasında temsilcilik ve baştemsilcilik yaptı. Fabrikasında Maden-İş Sendikasının revizyonist yöneticilerine karşı mücadeleye önderlik etti. 


- DGM direnişine katıldı ve bu yüzden iş- 


ten atıldı. Maden-İş 4. Bölgede revizyonist yöneticilere karşı muhalefette yer aldı. 

Mustafa Karayünlü 1970 yıllarında Proleter Devrimci AYDINLIK'ın görüşünü benimsedi. Daha sonra tasfiyeci cereyana kapıldı. 1977 yılında H.Birliği şeflerinin oportünizmine karşı çıkarak proleter devrimci saflara katıldı. 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


. e 
Ali Tekin 
(Köylü, İnşaat İşçisi-Tunceli) 

1951 ydında Tunceli'nin Burmageçit 
köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. 
Evli, bir çocuk babasıdır. 

Ali Tekin 12 yaşından itibaren uzun yilar tarım işçiliği yapmıştır. - 1968“ den bu yana ise, inşaat işçiliği yapmaktadır. 1973'ten sonra proleter devrimci fikirleri benimseyerek mücadeleye atimıştır. 1976 'da yapılan Mazgirt Köprüsü-Tunceli "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye” yürüşüyüşe katıldı. Tuncdi halkının emperyalizme ve faşizme karşı mücadeesinde yer aldı. Birçok miting ve: yürüyüşe katıldı. 

TİKP Parti Meclisi üyesidir. 


Fatma Bursalı 


(Çevirmen - İstanbul) 


1943 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosal ` Antropoloji bölümü mezunudur. 
tü İşletme Fak. asistanlık yapmıştır. 
Halen çevirmenlik yapmaktadır. Evli, iki çocuk anasıdır. 

1972-74 yılları arasında TİİKP davasından tutuklu oarak yargılandı. Mahkemelerde ve cezaevinde faşizme karşı mücadele etti. 1974 ten sonra çeşitli kitle örgütlerinde çalıştı. TÜMAS İstanbul Şubesinin kuruluşuna katıldı. MEM-DER İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. 


Fuat Terzi 


(bakkal-Samandağ) 

1946 yılında Hatay Samandağ 'da doğdu. Lise mezunudur. 1970 - 72 yılları arasında İller Bankasında işçilik yapmıştır. 
Halen Samandağ'da bakkaldır . Bekardr. 

12 Mart tan sonra faşizme karşı müca 
dde içinde yer aldı 1974 yılında Saman dağ'da kurulan Samandağ Devrimc 


e- - r 


URUCULARI 


Gençlik Derneğinin kurucularındandır. 
Derneğin sekreterlik görevinin yapmıştır. Fuat Terzi daha sonra Samandağ Devrimci Gençlik Birliğinin kurucular arasında yer aldı ve başkanlığını yaptı. 
1975 Ağustosunda yapılan İskenderun - 
İncirlik ' bağımsızlık yürüyüşüne katıldı. 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargilandı. 1977 Genel Seçimleri sırasında 'Ba ğımsızlık, Toprak ,Özgürlük” doganlarını halka ulaştırmak için çalıştı. Bu sırada tutuklanarak, 40 gün hapiste kaldı. 
TİKP Parti Meclisi yedek üyesidir. 


İnci Ataberk 
(Eğitimci - Istanbul) 


1946'da İstanbul 'da doğdu. Gazetecilik Ensititüsinden ayrıldı. 5 yildır Çocuk Esirgeme Kurumunda Yuva Müdürü. Evli iki çocuk anası. 

1971 yimda devrimci fikirleri benimsemeye başladı. 1975'de proleter devrimci harekete katıldı 1971'de THKO ya yataklık davasından. yarglandı 1,5 yi tutuklu kaldı. 

1976 yidda İstanbul Tutuklu ve 
Mah kumlarla Dayanşma Derneğini kurdu, Halen derneğin başkanıdır. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu yedek üyesidir. 


Kamer Albayrak 
(İşçi— Istanvuı) 


1945 yılında ailesinin mecburen is 
kan edildiği Kütahya Tavşanlı kazasının Beçan köyünde doğdu. Tunceli'nin Nazimiye kazasının Yiğitler köyündendir, İlkokul mezunudur. Evlidir. 

1963 yılında İstanbul'a gelerek sebze halinde hamallık yapmaya başladı. 
İki sene hamallıktan sonra Komili Sabun Fabrikasına işçi olarak girdi. Daha sonra İller Bankasında işçilik yaptı. Sirkeci Arabalı Vapur İskelesinde kahyalık yaptı. 1976'da Demir Döküm Fabrikasına İşçi olarak girdi DGM ( direnişine aktif olarak katıldı. Direnişten sonra Maden-İş'in revizyonist yöneticileri ve patron tarafından Profilo ve Boronkay işçilerinin Oo mücadelesini desteklediği için işten çıkarıldı. 

Kamer Albayrak, 1969'da Komili Fabrikası işçileriyle birlikte Türk Demir Döküm Fabrikası işçilerinin sendika özgürlüğü mücadelesini destekledi. 15-16 
Haziran işçi mücadelesine katıldı. 12 
Mart'tan sonra faşizme karşı mücadele etti.1973 yılında Alibeyköy Güzeltepe halkının gecekondularını (o yıktırmamak için yürüttükleri direnişe önderlik etti. 
Demir Döküm Fabrikasında çalıştığı sırada revizyonist sendika ağalarına karşı mücadele yürüttü. Devrimci fikirlerin işçi sınıfına yayılması için aktif bir şekilde çalıştı. inde -yer aldığı Üçlü  Oportünist Blokun şeflerine karşı çıktı. 1977 ylında oportünizmi kesinlikle mahkum ederek proleter devrimci saflara katıldı. 1977 sonlarından beri Alibeyköy Güzeltepe halkının gecekondu mücadelesinde yer almakta- 


TİKP Parti Meclisi yedek üyesidir. 


Erdoğan Yemenici 


(Tarım İşçisi— Milas) 

1947 yılında Muğla Milas'ın Selimiye 
bucağında doğdu. İlkokul mezunudur. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

15 yaşında terzi çıraklığına başladı. Daha sonra terzilik ve tarım işçiliği yaptı, Halen tarım işçiliği -yapmakta- 


Erdoğan Yemenici 1971'den itibaren faşizme ve iki siper devlete karşı yürütilen mücadele içinde aktif olarak yer aldı. 1976'da Ödemiş- İzmir arasında yapılan "Akdeniz o Akdenizlilerindir" yürüyüşüne katıldı. Birçok yürüyüş ve mitingde görev aldı. Selimiye çevresinde "Rusya'yla İşbirliği Anlaşmasına Hayır''kampanyasını yürüttü, Erdoğan 


Yemenici 4 seneden beri Toprak-İş Sendikası un Denetleme Kurulu üyesidir. 


.TİKP Parti Mevlici yedek üredi: 


Kemal Öztürk 


(İşçi— Mersin) 


1951 yılında Niğde Bor kazasının 
Havuzlu köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Evli, üç çocuk babasıdır. Asker. 
liğini yaptıktan sonra Mersin Çimentc Fabrikasına girdi. Beş senedir çimentc işçisidir. 

Fabrikasında sendikalaşma mücadelesine önderlik etti. Çitosiş , Sendikası Mersin Şubesinin ilk 'müteşebbis heyetinde yer aldı. Aynı yıl içinde işçileri patrona satmak isteyen, sendika genel merkez yöneticilerine karşı mücadele etti. Bu yüzden sendikadan çıkarıldı. İşçilerin desteğiyle tekrar sendikaya girdi. Şube kongresinde başkanlığa seçildi Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle başkanlığı iptal edildi. Ancak işçilerin 51 saatlik direnişi sonuncunda yeniden başkanlığa döndü. Direnişten sonra Kemal Özüirk ve işçiler beşte bir imza toplayarak, genel merkezi: kongreye götürüp ci yönetimi devirdiler. 
Halen Çitosİş Sendikası Mersin Şube Başkanlığını yürütmektedir. 

Kemal Öztürk, işçi mücadeleleriyle birlikte 1975 Ağustosunda yapılan İskenderun-İncirlik bağımsızlık yürüyüşüne katıldı, Anadolu Cam Sanayi, Adana Çimento, Soda Sanayi Fabrikası işçilerinin mücadelelerini aktif bir şekilde destek- 


> 
TİKP Parti Meclisi yedek üyesidir. 


İsrafil Tekin 


(İşçi - İstanbul) 

Gümüşhane'nin Kelkit kazasında 
1945'de doğdu. Ortaokul mezunudur. 
Evli, iki erkek çocuk babasıdır. Bugüne kadar Mehmet Üretmen Tel Çivi Fabrikasında, Uzel Fabrikasında çalıştı. Şimdi Karaağaç Kurumları Mezbahasında işçi olarak çalışıyor. 

1963 yılından 1977'ye kadar CHP'de 
çeşitli görevler yaptı. Gaziosmanpaşa CHP Gençlik Kolu Saymantığı Eyüp 
CHP İşçi Komitesi İkinci Başkanlığın- da bulundu. Halen Alibeyköy Güzelleştirme ve Kültür Derneği Başkanıdır. 
İsrafil Tekin, 1 Mayıs olayları sırasında gözaltında beş gün kaldı. 

İsrafil Tekin'in proleter devrimci harekete katılmasında, proletarya hareketinin 1 Mayıs sırasında izlediği çizgi ve seçim siyaseti belirleyici rol oynadı. 

TİKP Parti Meclisi yedek üyesidir. 


.. e e 

Hüseyin Değerli 

(İşçi - İstanbul) 

1953'te Sivas Kangal İlçesi Dere köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Bekar. 
dır. 

1970'ten bu yana 8 yıldır fabrika işçiliği yapmaktadır. İlk olarak Rasyonel Arslan - Eloksal Sanayi Fabrikasında çalıştı. 1976'dan bu yana ise Profilo Pemko Fabrikasında çalışmaktadır. 

DGM direnişine aktif olarak katıldı. 
Direnişi kararlılıkla sürdüren Profilo işçileri içinde yer aldı. Yakup Keser'in şehit düştüğü polis saldırısını arkadaşlarıyla birlikte göğüsledi. Hüseyin Değerli iki süper devlete karşı yürütülen miicadelelere, miting ve yürüyüşlere katıldı. Halen fabrikasında Maden - İş ünite temsilcisidir. Revizyonist sendika ağalarına karşı mücadelede arkadaşlarına önderlik etmektedir. 

TİKP Merkez Disiplin Kurulu yedek üyesidir. 


Hasan Öz 


(Köylü, inşaat ustası - Elazığ) 
1955 yılında Tunceli'nin Burmağeçit 
köyünde doğdu. lÍkokul mezunu ve evlidir. 12 yaşından beri tarım işçisidir. 1970'te inşaat işçiliğine başladı. Halen Elazığ'da inşaat ustası olarak çalışmaktadır. x 
TİKP Merkez Disiplin Kurulu yedek 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Şahin Çömez 


(İşçi - İstanbul) 
1951'de Sinop Boyabat kazasının 


Gazidere köyünde doğdu. İlkokul me- 


zunu, evli ve iki çocuk babasıdır. 

15 yaşından itibaren çeşitli işlerde 
çıraklık ve kalfalık yaptı. 1974 yılından bu yana 'Camialtı Tersanesinde elektrik kaynakçısı olarak çalışıyor. Tersane işçiliği boyunca işçilerin demokratik ve ekonomik haklar için yürüttükleri mücadeleye önderlik edenlerdendir. Sarı sendikacılığa arşı mücadelede önder bir rol oynadı. İş yerinde can güvenliği açısından gerekli olan barınağın yapılmasında ve diğer kazançların toplu sözleşmeyle elde edilmesinde etkili oldu. Şahin Çömez, Sungurlar işçilerinin 
1975 yılındaki direnişinde ve Ümraniye 


igecekondu halkının yıkıma karşı direni- 


şinde bulundu. Tersane işçilerinin dayanışma eylemlerini gerçekleştirdi. 

Şahin Çömez'in proleter devrimci saflara katılmasında Üçlü Oportünist Blokun 1 Mayıs katliamındaki kışkırtıcı rolü ve Üç Dünya Teorisine yö- oportünist saldırılar be- 
Çömez, 1977 yılında 


proletarya hareketine katılmıştır. 


Mustafa Ovacık 


(Tarım işçisi -Ödemiş) 


1943 yılında İzmir Ödemiş'in Bıçakçı köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. 
Evli, üç çocuk babasıdır. 

15 yaşından beri tarım işçiliği yapmaktadır. 1969-73 yılları arasında Ödemiş'te gece bekçiliği yapmıştır. 

Mustafa Ovacık, faşizme ve emperyalizme karşı çeşitli kitle mücadelelerinde yer aldı, Toprak - İş Sendikasının Disiplin Kurulu üyesidir. 


Dursun Aksu 


(İşçi— İstanbul) 


1950 Yılında Erzincan'ın Refahiye 
kazasının Baştosun köyünde doğdu, İlkokul mezunudur, Evlive üç çocuk babası dır. Askere gidene kadar köyünde tarım işçiliği yaptı. 1972'den bu yana Koru. 
ma Tarım İlaçları Fabrikasında işçi olarak çalışıyor. 

1972 ve 1977 yılları arasında Türkiye Birlik Partisinde yer aldı, 

Dursun Aksu, Koruma Tarım İşçileri Yardımlaşma Sandığını örgütledi. 
Halen bu Sandığın başındadır. Elka grevi başta olmak üzere, işçi sınıfımızın direniş ve mücadelelerine çeşitli şekillerde katıldı ve dayanışma gösterdi 

1974 yılında Petrol-İş Sendikasının 
Anadolu Şubesini ele geçirmiş bulunan sarı -sendikacı kliğe karşı mücadele et- 


i Ufuk İlsever 


(Gazeteci— İstanbul) 


1953 yılında Kars'ta doğdu. Diyarbakır Tıp Fakültesinde öğrenciyken Sıkıyönetim tarafından tutuklandı ve öğrenimini yarıda birakmak zorunda kaldı. Evlidir. Halen 'AYDINLIK'yazetesinde çalışmaktadır. 

Ufuk İlsever, 1971'den itibaren devrimci mücadele içinde yer aldı. Öğrenci hareketlerine katıldı. 1972 yılı başında Sıkıyönetim tarafından bir ay gözaltında tutuldu. Aynı yıl tekrar tutuklanarak iki yıl Ankara'da hapiste yattı. TİİKP Davasından yargılandı. “Hapishane ve mahkemelerde arkadaşlarıyla birlikte faşizme karşı mücadele etti. 

1974'ten sonra İzmir AYDINLIK dergisi bürosunda: görev aldı. 1975 başında AYDINLIK Davası dolayısıyla hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. İzmir'de ve Adana'da çeşitli fabrikalarda işçilik yaptı. 1976 yılında yapılan Ödemiş-İzmir yürüyüşüne katıldı, Yürüyüş sonunda tutuklandı ve birbuçuk ay hanis yattıktan sonra AYDINLIK Davası beraatle sonuç- 


| landığı için serbest bırakıldı. 


Yusuf Sağıroğlu 
(İşçi, halen seyyar satıcı - Ceyhan) 


1945 yılında Erzurum Aşkale kazasının Özler köyünde doğdu. Evli. 
iki çocuk babasıdır. Hayatını tarım ve inşaat işçiliği yaparak ve daha sonra beş yıl çırçır fabrikasında pres 


işçiliği yaparak kazandı. Bugün iş bulamadığı için seyyar o satıcılık yapmaktadır. 


12 Mart faşist diktatörlüğünün cinayet ve zulmüne karşı duyduğu nefretle devrimci o fikirleri benimsedi. 
1975'de, HALKIN SESİ'nin 20. sayısın- dan bu yana proleter devrimci hare ketin saflarındadır. 

Çeşitli miting ve gösterilere ve İncirlik yürüyüşüne katıldı. Toprak - İş Sendikası Ceyhan Şubesi Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. 


Hasan Akşen 


(İktisatçı - Ulukışla) 


1950 yılında Niğde Ulukışla kazasını 
Darboğaz kasabasında doğdu. İÜ İktisat Fakültesini bitirdi. Bekar. Halen Ulukışla'da ingilizce öğretmenliği yapıyor. 

Üniversiteye gidene kadar kısa bir süre imamlık yaptı. Üniversite öğrenciliği sırasında konferansları izledi, yürüyüş ve mitinglere katıldı. Ayrıca Niğde yöresindeki çeşitli kitle gösterilerinde önderlik yaptı. 

Vatan Partisi, TİP, TSİP revizyonistlerinin ve Üçlü Blok Oportünistlerinin gerici fikirlerinden etkilendi. Hasan Akşen, Üçlü Blokun Üç Dünya Teorisini reddetmesinden sonra önderlik ettiği Darboğaz köylüleri ile birlikte revizyonizmin zincirini parçalayarak proleter devrimci saflara katıldı. 


Mehmet Ata 


(Köylü, inşaat işçisi- Tunceli) 


1955 yılında Tunceli'nin Burmageçit 
köyünde doğdu. Bekardır. Köyünde tarım işçiliği ve esas olarak inşaat işçiliği yapmaktadır. 


Hüseyin Doğan 
(İşçi - İstanbul) 


1954 Yılında Tokat Çamlıbel nahiyesi 
Karkıncık köyünde doğdu. İlkokul mezumudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Hüseyin Doğan, 12 yaşında Tokat ta bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalıştı. 1969 yılında İstanbul Kartal'da Simko Fabrikasına işçi olarak girdi. 
1974-1976 yiları arasında askerliğini yaptıktan sonra tekrar Simko ya döndü. 
Halen bu fabrikada çalışmaktadır. Hüseyin Doğan MESS grevcilerindendir. 

1977 1Mayıs'na fabrikadaki arkadaşlarıyla omuz omuza kadıldı. Revizyonisüerin ve Üçlü Oportünist Blokun 1 
Mayıs taki karşı-devrimci rollerini gördü. 
Bundan sonra proleter devrimci fikirlere sıkca sarıldı. Fabrikasında Maden-İş ïn revizyonist yöneticilerine karşı mücadele 


Yıldırımoğlu 


(İşçi - İstanbul) 

1954'de Sinop Boyabat kazasının Yanalak köyünde doğdu. Ortaokuldan ayrılmıştır. Bekar. 

1973-1974 yıllarında Tuzla Plastaş 
Plastik Fabrikasında işçilik yaptı. 1977 
yılı boyunca Kartal Eğe Sanayiinde çalıştı. 

Sadık Yıldırımoğlu, Kartal Eğe Sanayiinde sarı- sendikalara karşı işçilerin mücadelesinde önder bir rol oynadı. 
Patron bu mücadelesi dolayısıyla Yıl dırımoğlu'nu 1978 Ocak ayında işten çıkardı. 

Kevizyonizme karşı aktif olarak mücadele etti. 1 Mayısta Kontrgerillanın tertip ve saldırısına ve Üçlü Blokun provokasyonuna göğüs gerdi. 
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Yoksul Kırmızıköprü 


son kuruşlarını gazete 


5 milyon 858 bin lira 
bağış toplandı 


Geçen hafta içinde kampanyamıza 164 668 lira bağış geldi. Bu bağışların illere göre dağılımı şöyle: İstanbul : 55 980, Ankara:33 300, Tunceli:13 000, Edirne: 10 000, Ceyhan (Adana): 8 100, Kadiri (Adana): 1 900, Elazığ:6 500, Kandıra (Kocaeli): 
6 055, Hatay :3 500, İzmir:3 493, Balıkesir:1 150, 
Bandıma (Balıkesir): 1 200, Burhaniye (Balıkesir): 


890, Bursa:1 500, Biga (Çanakkale): 1 200, Mardin: 


1 200, Nizip (G.Antep): 1 100, Isparta: 850, Uşak: 
775, Çankırı: 680, İnebolu (Kastamonu): 600, Kemaliye (Erzincan): 500, Çorum, 400, Dinar (Af- 


yon): 260, Aydın: 100, Bağışlanan eşya satışından: 


10 435 
Böylece bugine kadar kampanyamıza gelen bağşlann toplamı nakit olarak 5 milyon 858 bin 456 


şöyle 

DEE ye h e aeaa İĞ e 1 437 577 
ATREA T, E s de 7 1 080 556 
Temir -Maniia e r I else 588 180 
Kahramanmaraş -. —............... 177682 
A eler ye ye ron kar OE yö 124 650 
MM le Se ak EE eme > 123 715 
(Ceyhan :29 700, Kadirli:5 950) 

BOO tai Ee e e DR AN 87317 
(Düzce :69 415, Mengen:12 000) 

(21040 ii erkese e Yks io eze nyal 82 600 
yi bii, e çe e o 77 315 
T A a E e S 68 265 
(Tarsus :31 250, Silifke:16 765, Anamur : 1 800) 
EN ae r E DE, A le RT 62 700 
E A e EES EE EA a me 56 345 
(Gazipaşa :40 890, Alanya :9 500) 

Diyarbakir e Ea e S n A 52620 
Mam. mm ep ee ai 49 000 
ag e IEE le zap le m e 46 045 
Aydın Miami e e e e 45 855 
rafı) (İl ge Meme T e İŞE li 41 560 
(Devrek:20 000, Karabük: 18 000) 

hilal elimde e amacı Şe esi ee SEE 32810 
e e re SİA sir 32 005 


(İskenderun :11 365, Samandağ :16 320, Harbiye :4 000) 


ED e e İK e, vi 31 975 
(Cihanbeyli:2 500, Karaman:2 500) 

KAYSERİ ee m a e ve ze ei 28 500 
(Yahyalı:2 850) 

Pa e gi şe ip si gs S 21 745 
DEBİ EE a mii 19649 
(Kandıra:11 055) 

ai aea İREM a 19345 


(Gölköy :6 220, Akkuş :5 020, Ü nye :5 115, Fatsa:2 850) 


Rİ e e a iğ 18652 
(Biga :18 125, Bayramiç :533) 

SM C ÜR e ARE Gİ EEE 403 18640 (Divriği: 13 400, Kangal :1 500) 

vE A ET e e e a MM öğe S 17500 
E e m See GİRİ 15 885 


Gazioğlu Köyü (Tekirdağ) 


Varto (Muş) 
Niğde 


GAZETEMİZ, ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞIYORP” 


AYDINLIK 'n İstanbul daki merkezi ziyaretçilerle daup taşıyor. İşçiler, gençler, öğretmenler, köylüler gazetemizi gezerek görüşlerini bdirtiyorlar, bağışta bulunuyorlar. Ziyarete gelen trikotaj işçisi klar ve kadınlar kendi sorunlarını anlatarak önerilerde bulundülar. Tersane işçileri gaze- $ 


temize bağış olarak yoğurt getirdiler. Okmeydanı 'ndan işçi kızlar ve Yaşlı A 


kadınlar da AYDINLIK 'ı gezdiler. Fasulye ve bulgur bağışı yaptılar. Bir kadın , gazetede çalışan arkadaşlara yemek yapmak istediğini söyledi. Bir başka kadın da yazı yazmasını bilmediğini, ama gene de Anadolu kadınının çilesini dile getiren hikayeleri oğluna yazdırıp gazeteye vereceğini söyledi. 
Bir başka gün ziyarete gelen devrimci analar çay, şeker ve bulgur bağışı yaptılar. Bir arkadaşın anne ve babası 1000 lira bağışlayarak AYDINLIK 'ı 


candan desteklediklerini söylediler, 


Demir Döküm fabrikasından atılan işçiler de AYDINLIK ` ziyaret ettiler. İşçilerin Alibeyköy 'de revizyonistlere karşı büyük tepki duyduğunu anlattılar. İstanbul dan Yeşilce Mahallesi muhtarı da gazetemizi gezdi. Biga'dan gelen devrimciler yiyecek bağışında bulundular. Yeni evlenen iki işçi arkadaş nikahtan sonra gazetemize gediler. Fabrikalarında bağş saza topladıklarını anlattılar. Tak sayıda öğretmen AYDINLIK'ı hasretle bek- ışçı lediklerini bedirtiyorlar. Diğer gazetelerde çalışan bir çok teknik eleman 


Mahallesinden bir ailesi AYDINLIK" 
geziyor. 


Sanayi 


ve sanatçı gazeteye yardım etmek için Ziyarette bulunuyor, mesai saat- 


leri dşında yardım edeceklerini söylüyorlar. Bu arada Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulundan bir öğretim üyesi de AYDINLIK 'a gelerek fotoğrafçılık konusunda yardımcı olacağını söyledi. 

Sanayi Mahallesinden ziyaretimize gelen bir aile de “HALKIN SESİ'ni duyunca bir hoş oluyorduk. Sizler burdan da halkın sesini duyurun” dediler. 


* İSTANBUL 


Bağış yapmama kızacağım sandığım eşim. gazeteyi 


anlatınca bize destek oldu 


Kampanyaya katılmama rağmen, her seferinde tedirgin oluyordum. Tersanedeki arkadaşlarım bir hedef tepit etmişlerdi. Herkes aylığının bir kısmını bağış yapıyordu. Ben de aylığımdan 1000 lirayı bağ şlayacağımı söyledim. Ama bunun hesabını aileme nasıl verecektim? Sonunda şöyle demeye karar verdim: "Tersanedeki takım mağazasından şerit metre almıştım. Onu kaybedince patron maaşımdan 1000 lira kesti." Bunu devrimci bir arkadaşıma da anlattığımda, beni tepkiyle karşıladı. "Bağış yapamayacak durumdaysan yapma, ama ailene yalan söyleme " dedi. 

O akşam eve gittiğimde, hanıma günlük gazetemizin 
önemini sistemli bir şekilde anlattım. Benim de 1000 
lira vereceğimi söyledim. “Sen ne dersin?" diye sorduğumda, “Bunca senedir sıkıntı çekiyoruz. Bir ay daha sıkıntıya seve seve katlanırım" dedi. Bu olaydan sonra hatamı anladım. Kendime, karşımdakine ve halka güveniyordum. Bunu yıkarak kampanyaya daha aktif olarak katılmaya başladım. 

Camialtı Tersanesinden Bir İşçi 


GÜNLÜK 


Aydınlık 


GAZETESİNİ 
DESTEKLEME 
GECESİ 


Cem Karaca Edirdahan 
Aşık İhsani i 
Sinem Bacı 
Kadir İnanır 
Hakan Balamir 
Osman Şahin 
Erkan Yücel * 
Sarper Özsan 
Tülin Nutku 


AYDINLIK 


10 Şubat 1978, 2030 Spor Sergi Sarayı 


DGB Folklor Ekibi 


YURT DIŞINDA KAMPANYA 


Kampanyamızın başlamasıyla birlikte yurt dşşin- da da işçiler, öğrenciler, kadınlar AYDINLIK 'ı desteklemek için çabalarını hızlandırdılar. Bdçika, Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, İsveç ve Hollanda'da da bağış toplama çalışmaları devam ediyor. Kampanya sırasında 426 bin 783 lira para bağışı ddu. Geçen saylarımızda aldığımız yanlış bilgilerden dolayı yurt dışında 480 bin liranın toplandığını yazmıştık. Bunu bu sayımızda düzeltiyoruz. 
Yurt dışında toplanan bağışın şehirlere göre dağılımı şöyledir : 

BRÜKSEL (BELÇİKA) 

MAİNZ (ALMANYA) SAARBRÜCKEN(ALMANYA)......... 
ZÜRİH (İSVİÇRE) 

DUİSBURG (ALMANYA) 

KOPENHAG (DANİMARKA) 

BAD WİNDSHEİM (ALMANY A) 

KÖLN (ALMANY A) 

PARİS (FRANSA) 
WUPPERTAL(ALMANY A) 
FRANKFURT (ALMANY A) 
STOCKHOLM (İSVEÇ) 
BASEL (İSVİÇRE) 
LOZAN(İSVİÇRE)....... 
WİTTEN-ANNEN (ALMANYA 
RÖTTENBACH (ALMANY A) 
BOCHUM (ALMANYA) 
BONN(ALMANYA)....... 
LUDWİGSBURG (ALMANY A) 
KİRCHEİM (ALMANYA) 


UTRECHT (HOLLANDA) 
REMSCHEİDT (ALMANYA) 

SAİNT DİE (FRANSA) 

NÜRNBERG (ALMANYA) 

STUTTGART (ALMANYA) 

DÜSSELDORF (ALMANY A) 

LUND (İSVEÇ) 

CENEVRE (İSVİÇRE) GRABSEN(ALMANYA).............. 
KONSTANZ (ALMANYA) 

WENDLİNGEN (ALMANYA) 

TOPLAM 


* İSTANBUL 


Boğaziçi Üniversitesinden 
39 bin lira para, 10 bin liralık 


eşya bağışlandı 


Okulumuzda açtığımız bağış kampanyasının ilk iki haftasında 15 bin lirayı aşkın para topladık. “Bunlar para vermez" diye düşündüğümüz öğrencilerin çoğu da biz gazeteyi anlatınca bağışta bulundular. Kampanyayı başlattığımızdan bu yana 39 bin liradan fazla para topladık. Ayrıca hesap makinası, teyp, traş makinası, saat, yüzük, künye Kolye gibi değeri 10 bin lirayı geçen eşyalar bağışladık. Bugüne kadar 1500'den fazla öğrehciye. 
ulaştık. 

Boğazici Üniversitesinden DGB liler 


öylüle 


ize bağışlıyor 


æ TUNCELİ 
Yoksul Kırmızıköprü köylüleri son kuruşlarını 


gazetemize bağışlıyor 


Kampanyayı Kırmıziköprü'nin köylerinde sirdürüyoruz. Sağlamtaş ve Göçekonak köylerinde halk cebindeki son kuruşları bile bize bağışladı. Gazetenin halkın ve devrimcilerin birliği için çalışmasını istediler. Bu köylerden 550 lira topladık. 
Kovuklu köyünde, köylüler fakir olmalarna rağmen, gazeteyi destekleyip bağış yaptılar. Bir yaşlı köylü "Bu bizim gazetemizdir. Bizim dertlerimizi dile getirmelidir." diyerek 10 lira bağışladı Kovuklu' da 140 lira topladık. Uzuntarla köyünde ise kahvede köylülere meseleyi açtığımızda, oportünistlerin etkisindeki birisi "HALKIN SESİ hakim sınıflarla anlaşarak gazete çıkarıyor. 'gibi laflar ettiyse de, köylüler bunlara gereken cevabı verdiler. Bir öğretmen *Bunlar böyle ilerici her şeyi karalamaya çalışırlar" diyerek 50 lira bağışladı. Bura- dan da 140 lira topladık. 

Kırmızıköprü 'den Devrimciler 


* AĞRI | 


KÖYÜMÜZ ÇOK 
YOKSUL, 


SADECE ÇORAP VE 
PEYNİR 
VEREBİLİYORUZ 


Vatnos'da Baltacık Kövü ööretmeniyim. Bağış kampanyasını burada köylülerle birlikte sürüdürüyoruz. Köyümüz çok yoksul bir köy. Odalarda, evlerde, komlar- da gazetemizi anlatıp bağış istedik. Bir köylü cebindeki 25 kuruşu çıkararak, başka bir şeyi olmadığı icin üzüldüğünü söyledi. 
Biz ona koyununu bağşşlayan köylüyü anlattık. Köylüler de yün çorap bağışında bulundular. Bazı köylüler daha fazla bağış yapacaklarını söylüyorlar. Bir köylü ar- 
'kadaş: . da gazeteyi çıkaran arka- 


BEKLEYİŞ daşlara bir teneke peynir hazırlayacağını söyledi. İlkokul öğrencileri de bağış yaptilar. Topla- 
Bir ses dığımız 1000 lirayı gönderiyoruz. 
Yükselen bir ses, M Baydoğan Yüreklerimizi ta...derinliğinden Öylesine coşkulu 
Öylesine öfkdi.. ki... o 
Yanardağın patlamadan önceki Cezaevinde Suskun z 
Sakin gazetemizle 
Duruşunu andıran 
Ve...Sonra 
Bir gerilim noktasına varan omuz omuzayız Şimşeğin göğü yararcasına Sevgili arkadaşlar, 


Kükreyişi gibi coşkuyla ilerleyen! 
Bu sensin 
Bu senin 
İçimize kök salan 
Büyüyen sesin 
AYDINLIK 
Öylesine bir bekleyiş ki bu 
Derinden derine 
İçimizi yakan volkanın 
Patlama noktasına varan 
Hasretinin ürünü. 
Seni!... 
Tohumun; 
Güneşin ve yağmurun 
Hasretiyle yanarcasına 
Bekleyişi 
İçinde bekliyoruz 
AYDINLIK 
Nasıl ki bir yavru 
Anasına hasretse 
Nasıl ki ürün 
Emeğe hasretse 
Bizde sana 
Senin şığına 
Hasretiz 
AYDINLIK 
Bir çekirdek!... 
Bir çekirdek oldu içimizde 
Hasretin, 
Bir çekirdek ki 
Büyüyen 
Gelişen 
Serpilen 
Ve sonra gösteren 
Aydınlık yolu bize. 
Yürek ve düşünce 
Ve yaşam içinmücadde... 
İşte seni coşkuyla bekleyen 
Ve seninle zafere giden 
AYDINLIK 


Pülümür 'den 
Yurtsever Öğretmenler 


len e ma Pe me m, 
USET. =v e S lk, m lin MİD üm 


Biz Aydın Cezaevi tutuklu ve hükümlüleri olarak, AYDINLIK gazetemizin çıkışını sevinçle karşılıyoruz. Özellikle emekçi halkımızın gazetemize yaptığı coşkun destek ve HALKIN SESİ dergimizden izlediğimiz kadarıyla, sizlerin fedakarca çalışmalarınız bizleri çok sevindirdi ve etkiledi. Bizler de çam sakızı çoban armağanı, aramızda topladığımız 843 lirayı gönderiyoruz. 

Bozuk düzenin bizleri kapattığı bu cezaevlerinde elimizden ancak bu kadarı geliyor. Kusurumuza bakmayın. Özgürlüğe kavuştuğumuz günlerde daha fazla destekleyeceğimizden emin olun. 

Gazetemizde hapishanelere ilgili bir köşe açmanız çok yerinde bir davranıştır. Kimsenin bizimle ilgilenmediği bu şartlarda sesimizi duyuracağımız bir köşenin olması içimizi umut ve sevinçle doldurdu. Sizlere dertlerimizi uzun uzun yazacağız. 

Ortaçağın kahpe karanlığı ile birlikte bütün zulüm ve zindan kapılarının yere bir olacağı, bağımsız ve özgür Türkiye uğruna mücaddede, sizlerle omuz omuza olduğumuzu bildirir, sonsuz sevgi ve başarı dileklerimizi iletiriz. 

Aydın Cezaevi Tutuklu ve Hükümlüleri Adına Veli Çelik ve Faruk Koçyiğit 


MALATYA'DA 
FAŞİST 
KATİLLER 
TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLEN 
ARKADAŞIMIZ 
ERHAN 


BİTLİSLİ'NİN 
EŞİ, 
ERHAN”IN 
ELBİSELERİNİ 
AYDINLIK'A 
BAĞIŞLADI 


GÜNLÜK GAZETE İÇİN 
BAĞIŞ ADRESİMİZ 


Leyla Yurdakul İş Bankası 
Cagaloğlu Şubesi 
Hesap Nv:6137Y İSTANBUL 


SÖNG 
, [EITAN 


* KAHRAMANMARAŞ 


İKİ KIZ ARKADAŞ KÖYDE 


BAĞIŞ TOPLADIK 


Biz Kuyumcular köyünden iki kız arkadaşız. HAL-KIN SESİ'ni birkaç sayıdan beri izliyoruz. Günlük gazetenin çıkacağını duyunca sevindik. Fakat bağış yapmayı düşünmüyorduk. Dergiden bağış kampanyasını okuduktan sonra "Biz de bağış gönderelim" diye düşündük. Köyden de bağış toplamak istedik. Once kampanyaya katılanlar az olur sanıyordu k. Fakat günlük gazeteyi anlattığımız bütün kız arkadaşlar çeyizlerinden çıkarıp bağışta bulundular. Kadınlar para bağışladılar. Bu bizi daha çok şevklendirdi. Şimdi yakınımızdaki bir köye de 
gidip, bağış toplayacağız. Köyümüzde topladığımız 400 
lira değerindeki eşyaları satıp parasını gönderiyoruz. 


* ADANA 
CEZAEVİNDE 2 BİN LİRALIK 


HEDEFİMİZİ AŞTIK 


Daha önce 990 lira göndermiş ve kampanyayı sürdüreceğimizi yazmıştık. 1750 lira daha toplayarak hedef olarak koyduğumuz 2 bin lirayı aştık. Bazı arkadaşlar ceplerindeki son parayı bağışladılar. "Size vermeyip de kime vereceğim" diyenler, "Az oldu" diye üzüntülerini belirtenler oldu. Mahkumlar gazetemizin işkence cilerden ve katillerden hesap sorulması için çalışmasını istiyorlar. 

i Adana Cezaevinden Devrimciler 


#* MALATYA 


BEREKETLİ KÖYÜNDEN 


325 LİRA GÖNDERİYORUZ 


Bizler Bereketli köyü halkı olarak gazetenizin açmış oduğu "Günlük Gazeteyi Destekleyelim” kampanyasını gönülden inanarak destekliyoruz. Köy halkı olarak 325 lirayı bağış olarak gönderiyoruz. 


Bereketli Köyü Emekçileri æ KOCAELİ 


KANDIRA'DA 11 BİN LİRAYI AŞTIK 


Günlük gazetemizin çıkacağını duyunca kendi aramızda topladığımız 5 bin lirayı göndermiştik. Kampanyaya halktan topladığımız 6055 lirayı da gönderiyoruz. Kampanyayı daha da devam ettirip, gazetemizin bir an önce çıkınası için çalışacağız. 

Kandıralı Devrimciler 
SAYFA:13 


z TEE 


TERE 


"Hem öyledir , hem böyle” 


H.YOLU'NUN HiÇ BİR KONUDA 
BERRAK BİR GÖRÜŞÜ YOKTUR 


Kısa bir dönem Mahir Çayan'ın görüşlerinin etkisinde kalarak, Devrimci Gençlik saflarında yer aldım. Daha sonra Mahir Çayan'ın tezlerinin revizyonizm ve Troçkizmden kaynaklandığını anladım. Daha sonra Militan Gençlik, (Şimdiki Halkın Yolu) çıktığından bu yana da bu saflarda mücadelemi sürdürmeye çalıştım. 

Bu dönemde Üçlü Blokun tüm siyasetlerinin bilhassa da AYDINLIK düşmanlığının etkisinden kurtulamadığım için AYDINLIK ve HALKIN SESİ'nin satılmasını engellemeye. çalıştım. Halkın Yolu'nun revizyonizmle ve maceracılıkla uzlaşma çizgisi, zaman zaman bende de kendini gösteriyordu. 

Halkın Yolu'nun birliği, hiç bir zaman ideolojik bir birlik olmadı. Olamazdı, çünkü hiç bir mesele, Marksizm - Leninizm temeline dayanmıyordu. Olamazdı, çünkü dünya tahlili, Türkiye toplumunun yapısı, milli demokratik devrim, toprak devrimi, milli mesele ve faşizm gibi meselelerde açık bir görüşü olmadığı gibi, her şey "hem öyledir, hem böyledir" ifadesini taşıyordu. Halkın Yolu için önemli olan doğru ideolojik siyasi çizgi temelinde bir birlik anlayışı değil, istikbalin garantiye alınması temelinde bir birliktir. 

AYDINLIK düşmanlığı yaparak, proleter devrimci AYDINLIK tecrit oluyor diyenlerin, Üçlü Blok tekke şeflerinin, gerçek yüzü ortaya çıkmakta, AYDINLIK saflarına katılan devrimciler ve AYDINLIK ise her 


gün onlara gereken cevabı vermektedir. Çünkü onlar ne yapacaklarını şaşırdıkları gibi, “Partisiz Bolşeviklik" de yapmaya çalışmaktadırlar. Bu şaşkınlık siyasetsizliğin açık ifadesidir. 

Halka hizmet etmek istediğim halde bir şeyler yapamamam beni daha çok bunalıma sürüklüyordu. 


Doğru görüşleri kabul etmede gecikmemin nedeni ise pratik çalışmayla yetinip, teoriye önem vermemem ki, bunun kaynağı da bellidir. AYDINLIK düşmanlığının etkisinden kurtulamamam ve Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden kopuk olmamdır. AYDINLIK'taki arkadaşların doğru yaklaşmaları ve bir - iki aylık sıkı araştırmam sonucu, iki süper devlete, bilhassa günümüz- de dünya halklarını tehdit eden Rus sosyal-empery:".zmine karşı, halkımızın yararına, Türkiye ve dünya halklarının yararına, Türkiye ve dünya halklarının biricik kılavuzu Marksizm - Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini; ÜÇ DÜNYA TEORİSİNİ kavradım. 

Bütün devrimcileri AYDINLIK'in bayrağı altında Türkiye devrimi için çalışmaya, merkezi görev "'milli bağımsızlık ve savaşa karşı hazırlık” tesbitine sıkı sıkı- ya sarılmaya ve en geniş dünya birleşik cephesinin oluşturulmasına hizmet için proletarya bayrağı altında birleşmeye çağırıyorum. 


BANDIRMA'DAN MEHMET Y. 


MAO ZEDUNG DÜŞMANI 
H.KURTULUŞU'NU TERK EDELİM 


İki seneyi aşkın bir zamandan beri Halkın Kurtuluşu görüşlerini savunan bir devrimciyim. Tıpkı diğer arkadaşlar gibi önce AYDINLIK düşmanı Mahir Çayan'ın daha sonra ise, yine AYDINLIK düşmanlığı için oluşan Üçlü Oportünist Blokun kervanına katıldım. Maceracı eğilimimin ağır basmasından dolayı gerici .cereyana göğüs geremedim. AYDINLIK'ın doğru devrimci siyasetini kavrayamıyordum ama hayat ve olgular doğruları şimdi daha iyi kavratıyor. 

Bugün H Kurtuluşu şefleri ne kadar Mao'dan alıntı yaparlarsa yapsınlar tabanda sinsice Mao düşmanlığı körüklediklerini gizleyemezler. H Kurtuluşu tabanında şu geliştirilmektedir: Mao usta mıdır, değil midir? Mao Zedung Düşüncesi varmı yok mu? Çeşitli toplantılarında ve yazılarında Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi yerine sadece Marksizm-Leninizm şiarlarını geliştirmeleri Mao Zedung'un inkarını göstermektedir. 


Diğer arkadaşların özeleştirilerinin tekrarı olmasın diye yaptıklarını yazmıvorum. Yalnız şunu açıklamak- ta yarar görüyorum: Ayrıldığımı söylediğimde, H.Kurtuluşu şefleri özeleştirimde H Kurtuluşunu eleştirirsem iyi olmayacağını söyleyerek tehdit ettiler, Bunu sadece bana değil, H.Kurtuluşu'ndan ayrılan bütün arkadaşlara yaptılar. 

Proleter devrimciler hiç bir baskı veya tehditten korkmazlar. Devrimciler her türlü gerici cereyana göğüs gererler, Germelidirler. 

Tabandaki bütün arkadaşları, AYDINLIK düşmanir ğını terkederek gerçek proleter devrimci AYDINLIK saflarında birleşmeye çağırıyorum. 


Yaşasın Marksizm-Lenınızm-Mao Zedung Düşüncesi! 
Yaşasın Proleter Devrimci AYDINLIK! 
Ankara'dan Bir Devrimci 


AYDINLIK DÜŞMANLIĞINI REDDEDİYORUM 


Halkın Kurtuluşu'nun keskin devrimcilik edebiyatın- dan etkilenerek Halkın Kurtuluşu tekkesinde yer almıştım. 

Halkın Kurtuluşu'nun; 

1- Devrimcilerin birliğini reddetmesi, 

2-1 Mayıs katliamına alet olması, 

3- Seçimlerde yanlış siyaset izlemesi, 

4- Sözde: parti kurmak için oluşturulan Blokun AYDINLIK'ı hedef alması, 

5- Dünyaya devrimci bakışın temel öğesi olan ÜÇ DÜNYA TEORİSİ'ni reddetmesi, 

6- Sık sık özeleştiri yapması, her konuda revizyo- 


p zy 
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İGD'liler 


N.Hikmet gecesinde 


“Bilen gelsin” sloganını atmayanlara baskı yaptı 


MUHABIRIMIZ VE GECEYI 
İZLEMEYE GELEN BİR SEYİRCİ 


SALONDAN ÇIKARILDI 


nizme hizmet ettiklerini görmemi sağladı ve siyasetin geçmişini ve içinde yaşadığımız koşulların bir değerlendirmesini yapmaya AYDINLIK ve HALKIN SE-Sİ'ni incelemeye başladım. 

Halkın Kurtuluşu saflarında kalmanın Türkiye devrimine hiç bir yarar getirmeyeceğine inanarak halkımızın bağımsızlık bayrağını, devrimci bayrağını yükselten AYDINLIK saflarına katılıyorum. 

Üçlü Blok ve diğer siyasi akımların tabanındaki devrimcileri AYDINLIK saflarında birleşmeye çağırıyorum. 


K.MARAŞ, PAZARCIK'TAN 
BİR DEVRİMCİ 


Nazım Hikmet'in doğum yıldönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen geceyi izlemeye giden muhabirimiz ve yanındaki bir arkadaş, İGD'liler tarafından salondan dışarı çıkarıldı. İstediklerini alıp, istediklerini çıkaracaklarını söyleyen İGD'liler, muhabirimize ve yanındaki devrimciye "Daha başka olaylara meydan vermeden derhal salonu terk edin”emrini verdiler. 

Gecede, Rus uşağı şefleri İ. Bilen için "Bilen gelsin " ve sahte TKP için de "İşçi sınıfı partisine özgürlük" diye bağıran İGD'liler uşaklığı reddedip slogan atmayanlara da "Niye slogan atmıyorsunuz, yoksa başka görüşten misiniz " diyerek baskı yapmışlardır. 

Muhabirimiz ve yanındaki arkadaş bize şunları söyledi: "Geceye yarım saat önceden gittik. Sinemanın önünde bekleyenlerden yer yer protesto sesleri yükseliyordu. Saatlerce burada beklemekten soğuktan donduklarını belirtiyorlar ve açın kapıları diyerek kapıyı yumruk- 


H.Yolu'nu terk eden 


bir devrimci 


DEVRİM YAPMAK İSTEYENLER! 
AYDINLIK'IN BAYRAĞI 
ALTINDA BİRLEŞİN 


AYDINLIK'ın proleter devrimci saflarına katılırken oportünist saflardaki tüm devrimcilere yararlı gördüğüm için gelişmemi açıklamak istiyorum. 

Yakın bir zamana kadar Halkın Yolu doğrultusunda mücadele veren bir devrimciydim. Eskiden Mahir Çayan'ı izleyen ben, Militan Gençlik'e katıldım. O zamanlar Militan Gençlik kendine gençlik dergisi diyor, dünya görüşünü daha sonra oluşturacağını söyleyerek bizleri peşinden sürüklüyordu. 
Militan Gençlik, daha sonra da Halkın Yolu, geçmişten kalan PDA düşmanlığı ile biz tabandaki devrimcileri AAYDINLIK'a düşman etmeye çalışıyordu. 

O zamanlar bu mücadeleyi, teorik seviyem yetersiz olduğu için kavrayamıyordum ve eskiden kalma AYDINLIK düşmanlığı, AYDINLIK yayınlarını hatta bütün Marksist - Leninist eserleri okumamı engelliyordu. Eylem her şey anlayışın- dan hareket ediyor, maceraları abartarak, HAL-KIN SESİ ve AYDINLIK'ın Troçkizme, maceracılığa, revizyonizme karşı açtığı mücadeleyi şeflerin emri ile karalıyordum. 

1 Mayıs kitle katliamı ve daha sonraki gelişmeler beni araştırma ve inceleme yapmaya sevketti. Bu arada Üçlü Blok, özellikle de Halkın Yolu, Üç Dünya Teorisinin Mao'nun olmadığı yalanını sinsice yayıyordu. Çıkardığı bir yazıda hayasızca “oportünist" diyebiliyordu. 

1 Mayıs öncesi ilkesiz bir birlik kurdu. Hatta 
bir parti kuracaklarını dahi ilan ettiler. Bu nasıl bir parti, her biri bir telden çalacak yine de parti kuracaklar. Bu da benim için uyarıcı oldu. Onların oluşturduğu AYDINLIK düşmanlığı olduğu artık iyice anlaşılmıştı. 

Faşist MC'yi hedef alan genel grev çağrısına "iş ve can güvenliği" teranesini ileri sürerek grev kırıcılığı yaptılar. Seçim siyasetinde de bu açıkça görülüyordu. Üçlü Blok, hakim sınıflar arasında hiç bir ayırım yapmıyor, CHP'yi esas hedef alıyordu. Böylece Demirel, Türkeşlere hizmet ediyor, 12 Mart kliğinin aleti durumuna düşüyordu. 

Blok arka arkaya çöktü ama şefler tekkelerini ayakta tutmaya çalşıyorlar. Devrim yapmak isteyen tüm devrimcilere sesleniyorum. AYDINLIK'ın proleter devrimci bayrağı altında birleşin! 


ANKARA'DAN A. SÜMER 


ONLUK LALA AKAY 


luyorlardı. 

“Saat 20:19 cıvarında sinemanın penceresinden birisi İGD üyelerinin kalabalığın etrafını çevirmesini, sızmalar olabileceğini" açıkladı. İGD'liler tarafından kuşatıldık. 
Nihayet saat 21.00'de Kapılar açıldı. İGD'liler içeriye tek tek girilmesini, arama yapılacağını söylediler. Biz içimizden "Gene polis arama yapıyor"dedik. Polisi aratmıyorlardı doğrusu. Polislerden daha ustaca ikişer kere arandık. 

"Daha sonra İKD ve İGD'lilerden oluşan çift taraflı barikatın arasından geçtik. Sonunda salona ulaştık ve önde bir yere oturduk. Biraz sonra yanımıza bir İGD'li gelerek daha başka olaylara neden olmadan derhal salonu terketmemizi söyledi. 

“Dışarıya çıkarken kapının önünde tornadan çıkmış 20-30 kadar sopa gördük. İGD'liler rahatça “Yaşasın Rusya" diyebilmek için her türlü tertibatı almışlardı. 


SAYFA: 


ASKERİ MAHKEMELER | 


BASINI YARGILAYAMAZ 


Adliyeye kelepçeyle getirilen 
Mustafa Tütüncübaşı, 


Tütüncübaşı'dan mektup var 
HALKIN SESİ SORUMLU MÜDÜRÜNE 
HAPİSTE HALKIN SESİ VERİLMİYOR 


“Bana 12 Ocak günü hem tutuklu olduğum dava- nın iddianamesi, hem de 3. Kolordu Mahkemesinin itirazı red kararı tebliğ edildi. Aynı günün akşamı, dosya- nın Ankara'ya gönderildiği haberini aldım. Sanırım, dosyayı yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na gönderen üst mahkeme. Anayasaya aykırılık gerekçemiz mi dikkate alındı? Herhalde bu durumda bize dosyayı beklemek kalıyor. 

« ., Günlerim bazı 'edebi' kitapları okumakla ve gazetelerle radyodan siyasi gelişmeleri izlemekle geçiyor. 
HALKIN SESİ ve AYDINLIK içeri alınmıyor. Üç ay- dan beri dergileri okuyamadım. Ancak gazetelerde çıkan ilanlardan,yazıların başlıklarını öğrenebiliyorum. 
Bu konuda Askeri Savcılığa yazdığım dilekçelere de 


cevap vermediler. Yargılandığım yazıların bulunduğu sayıları bile vermiyorlar ve savunma haklarım kısıtla- 


nıyor. 

‘í. Soğuklar bastırınca ısınmak sorun oldu. Siyatiğe tutulmamak için çaba harcıyorum. Siyatik ve romatizma burada erler arasında çok yaygın. Koğuşlara çamur halinde kömür tozuyla, bir parça ıslak odundan başka bir şey verilmiyor... 

“ Arkadaşların mektuplarını ve yılbaşı kartlarını aldım. Bütün arkadaşlara selamlar." 


Mustafa Tütüncübaşı'nın adresi şöyle: 


Mustafa Tütüncübaşı 
1.Sınıf Askeri Cezaevi 
Kartal - Maltepe / İstanbul 


Son olarak imza kampanyamıza 271 yurttaş katıldı. 
Bu imzaların İllere göre dağılımı şöyle: İZMİR: Anadolu Lisesinden 31, DLB'den 12, Tire'den 7 işçi, Torbalı'nın Çamlıca köyünden 3, İSTANBUL Çeşitii bölgelerden 41, 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Paris'te 27 Ocak 1978'de Fransa Marksist - Leninist Komünist Partisinin (FMLKP) kuruluşunun 
10. yıldönümünü kutlamak için büyük bir miting yapıldı. Humanite Rouge (Kızıl İnsanlık) gazetesinin düzenlediği bu toplantıda FMLKP'nin 3. 
Kongresinin başarıyla sonuçlandığı açıklandı. 
Aşağıda, 28-29 Ocak 1978 tarihli Humanite Rouge gazetesinde yayınlanan 3. Kongre basın bildirisini yayınlıyoruz; 

"FMLKP, 3. Kongresini topladı. Kongreden önce bütün Fransa'da hücre genel kurulları, Parti komitelerinin yerel konferansları ve bölgesel konferanslar yapıldı. 

"3. Kongre, FMLKP'nin ideolojik birliğinin parlak bir ifadesi olmuştur. Kongrenin Fransız kapitalist burjuvazisine, iki siper devletin, özellikle Sovyet sosyalsemperyalizminin hegemonyacı girişimlerine” karşı, proleter devrimci bir çizgi belirlemesi de FMLKP'nin siyasi birliğinin bir başarısıdır. Kongre, çok iyi bir örgütlenme sayesinde, mükemmel şartlar içinde çalışmalarını sürdürmüştür. 

"3. Kongrenin tesbit ettiği ideolojik, siyasi ve örgütsel çizgi, oybirliğiyle 'burjuva' olarak ta- 


FRANSA'DAN 6 PARTİ VE ÖRGÜT İLE 
168 KİŞİNİN KORUTÜRK'E 
ÇEKTİĞİ TELGRAF 


Sayın Fahri Korutürk, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Çankaya / ANKARA 

Biz aşağıda imzaları bulunan örgüt, kuruluş ve kişiler HALKIN SESİ ve AYDINLIK Dergileri Yazı İşleri Müdürleri Sayın Mustafa Tütüncübaşı ile Sayın Doğan Yurdakul'un 1 ve 4 Kasım tarihlerinde Askeri Mahkemece tutuklanma kararını protesto ediyoruz. 

Mustafa Tütüncübaşı'nın bir an önce serbest bırakılması için gereken müdahaleyi göstermenizi saygılarımızla rica ederiz. 

FRANSA MARKSİST — LENİNİST KOMÜNİST PARTİSİ, 

ARJANTİN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST — 


LENİNİST) 

BOLİVYA MARKSİST — LENİNİST KOMÜNİST PARTİSİ, 

PROLETARYA BAYRAĞI (Bandera Proletaria) 

DOMİNİK İŞÇİLERİNİN PARTİSİNİN KURULMASI İÇİN MARKSİST — LENİNİST BİRLİK KOMİTESİ, 

"TUNUSLU Oo EMEKÇİLER" MARKSİST — 


LENİNİST ÖRGÜTÜ ve 168 imza. 


DANİMARKA KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİNİN 


ORGANI ARBEJDER AVİSEN: 


"Türkiye'de Askeri Mahkemeler basın mensuplarını kanunsuz bir şekilde tutuklayıp yargılamaktadır. Basın mensupları kovuşturulmakta ve kanunsuz bir şekilde askeri makamlar tarafından hapiste tutulmaktadır. 
HALKIN SESİ'nin Yazı İşleri Müdürü, bu gazetede 


KONYA: Yarma Bucağı Çaka Yaylası Köylülerinden 17, Çaka Yaylası İlkokulu öğrencilerinden 12, Dİ YARBA— KIR: Öğretmen Lisesinden 17, içinden 12, KAYSERİ: Yahyalı'dan 27, ORDU: Gölköy'den 22, BALIKESİR: Liseden 17, AYDIN: Ortaklar'dan 12, ÇANAKKALE: Biga'nın Kalafat Köyünden 11, KASTAMONU: İnebolu dan 11, NİĞDE: Kapalı Cezaevinden 7, İSVİÇRE:3. 

Böylece bugüne kadar Kampanyamıza katilan yurttaşların sayısı 92.958"l buluyor. Bu imzaların İllere göre dağılımı da şöyle: 


Zonguldak............. 
Mİ e ie e oem, SE eye 8 


Çanakkele ........ xxx» 
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FRANSA MARKSİST-LENİNİST 
KOMÜNİST PARTİSİNİN 
3. KONGRESİ 
BAŞARIYLA SONUÇLANDI 


nımlanan 2. Kongre.çizgisini temelden reddetmiştir. Parti, iki yıldır bir düzeltme faaliyetinin komusu olân ve oybirliğiyle onaylanan özeleştiriyi kamuoyuna açıklamıştır. 3. Kongre, böylece Partiyi FMLKP'nin 30-31 “Aralık 1967'de toplanan 1. 
Kongresine yol gösteren proleter devrimci çizgiye yeniden oturtmuştur. 

"Kongreye katılan delegelerin sosyal kökenleri şöyledir: 

- Yüzde 37,2'si işçi, 

-— Yüzde 232 'si memur, 
— Yüzde 5,6 'sı köylü 

— Yüzde 24,6 's öğretmen 

“Ayrıca bütün delegelerin yüzde 83'ü sendika militanıdır. 

“ Delegeler Mao Zedung'un anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlardır. Ayrıca,Fransız Komünist Partisinin 38 yıllık eski militanların- dan, FMLKP'nin kurucularından, 1971 ydında ölen François Marty (Fransua Marti) de anılmıştır. 

“ Delegelerin yoğun çalışma günleri, sevinç ve mutluluk içinde Entemasyonal Marşı ile sona ermiştir.” 


Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Kıbrıs Raporunu yayınladığı için tutuklanmıştır. AYDINLIK Der gisi Yazı İşleri Müdürü Doğan Yurdakul'da aynı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bütün demokrat ve anti-faşistleri Türkiye'deki kanunsuz uygulamaları protesto etmeye ve protesto mektuplarını Cumhurbaşkanı. 
Korutürk'e göndermeye çağırıyoruz." 


ALMANYA'DAN 173 İMZA: 


“Biz aşağıda imzaları bulunanlar, Askeri Mahkeme-. 
lerin basını yargılamasını protesto ediyoruz. Mustafa Tütüncübaşı'nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." 


KANADA KOMÜNİST BİRLİĞİ 
(ML) YAYIN ORGANI LA FORGE: 


"Türkiye Haber Ajansının bildirdiğine göre, geçen Kasım ayında Marksist - Leninist AYDINLIK Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Doğan Yurdakul ve HALKIN SESİ Dergisi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Tütüncübaşı Askeri Mahkeme tarafından kanunsuz bir şekilde tutuklanmışlardır. 

Tütüncübaşı, HALKIN SESİ'nin Askeri Mahkemece tutuklanan üçüncü yazı işleri müdürüdür. Yurdakul da daha önce 7 kere tutuklanmıştır. 

Mustafa Tütüncübaşı'ya özgürlük!" 


İSTANBUL 


PTT Emekçileri 


“Telefon Başmüdürlüğünde tam bir keyfi idare hüküm sürüyor” 


İstanbul Telefon Başmüdürlüğünde tam bir keyfi idare hüküm sürmektedir. Müdür, biz memurlara her bahaneyle baskı uyguluyor, aramıza ispiyoncular sokuyor, hatta birbirimizle konuşmamızı bile yasaklıyor. 

Yeni istek, Tetkik Amirliğinde çalışan emekçilerin yerini değiştirerek iki kat bodruma attı. Burası, bina projesinde arşiv olarak tesbit edilmişti. Havalandırma ve ısıtma gibi en doğal ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak bir yer. Biz bu serviste çalışan 40 kişi ortak, bir dilekçe verdik ve durumumuzu anlattık. Müdür, dilekçeyi dikkate almak bir yana, bize baskı ve tehditler savurdu. Dilekçeyi geri almamızı istedi. Ancak, hiç bir arkadaşımız bunu kabul etmedi. Müdür ise, arkadaşlarımızı servislerini değiştirmek bahanesiyle oradan oraya sürdü. Müdür bize baskı olsun diye çay içmemizi bile kısıtlıyor, zamana bağlıyor. 

Şunu bir kere daha hatırlatmak isteriz: Haksız ve kanunsuz baskılar bizi yıldıramaz. Haklarımızı çiğnetmeyeceğiz!.. 


SAYFA:15 
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Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucuları, 28-29 Ocak günleri Ankara'da toplandılar. Kurucular önce toplantıyı yönetmek için bir Divan seçtiler. Divan Başkanlığına Halim Spatar, Başkan Yardımcılığına Doğu Perinçek getirildi. Toplantının gündemi tespit edildi. Buna göre, kurucular sırasıyla Program, Tüzük ve Kuruluş Bildirisini görüştüler. Program ve Tüzüğün her maddesi ayrı ayrı tartışıldı ve ayrı ayrı oylanarak kabul! edildi. 

TİKP'nin Necatibey Caddesi üzerindeki Genel Merkez binasında da ayrı bir heyecan vardı. Bina bir iki gün içinde boyandı, temizlendi, eksikleri tamamlandı. 
Basın toplantısı için hazırlandı. 

30 Ocak Pazartesi günü kurucular tarafından seçilen 
altı kişilik bir heyet, İçişleri Bakanlığına gittiler. Heyette iki işçi, iki köylü ve iki de aydın bulunuyordu. Heyet bir gün önce hazırlanan dilekçeyi İçişleri Bakanlığı evrakına verdi. 


BASIN TOPLANTISI 


Kurucular sabah 9'dan itibaren Parti binasına gelmeye başladılar. Yine kurucular arasından seçilen bir grup devrimci, salondaki düzeni sağlıyorlar, gelenlere yer gösteriyorlardı. Salonda bir tarafa bütün kurucular üç sıra şeklinde oturdular. Kurucuların en ön sırasında ve ortada Doğu Perinçek bulunuyordu. Kurucuların karşı tarafına konan masalar, basın mensuplarına ayrılmıştı. 
Basın toplantısını 20'ye yakın gazeteci izledi. TİKP kurucuları adına konuşan Doğu Perinçek sözlerine şöyle başladı: 

"Değerli gazeteci arkadaşlar, 

"Ayaklarınıza sağlık, zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Hepinizi Türkiye İşçi Köylü Partisi adma selamlıyorum."' Perinçek kurucuları tanıtırken de şöyle dedi: 

"Kurucu arkadaşları görüyorsunuz. Burada Türkiye haritası var, Doğu Anadolu'nun karlı dağlarını, Ege'nin ovalarını, İç Anadolu muzu, İstanbul'umuzu, Ankara" mızı, bütün yurdumuzu görebilirsiniz, kurucu arkadaşların yüzünde, İçlerinde fabrikalarda bugün çalışan -öyle sendika ağası değil- arkadaşlarımız, köylü mücadelesine önderlik etmiş arkadaşlarımız, kafa emekçileri, bir tane seyyar satıcı arkadaşımız, bir bakkal arkadaşımız var. Kurucular olarak ve ilk üyeler olarak halkımızın önüne çıkıyoruz. 15 arkadaşımız işçidir. Bu toplantıdan sonra fabrikalarına gidip çalışmalarına devam edecekler. Mesela İzmirli Ahmet Usta, toplantıdan sonra şakülünü ve malasını eline alıp, duvarını örecek. 

“Bu kurucular aynı zamanda Türkiye devrimci hareketinin birliğini de temsil ediyor. Daha evvel başka gruplarda, oportünist ve revizyonist yöneticilerin hakimiyeti altında mücadele eden arkadaşlarımız, revizyonizme İsyan etmişler ve Türkiye proleter devrimci hareketi- 


ne katılarak Partimizde kurucu olmuşlar. Kurucularımız- 


dan 37 arkadaştan 31'i evlidir, 6'sı bekardır. Kurucuların toplam 75 çocuğu vardır, 18 tane de torunları vardır." 
Doğu Perinçek daha sonra Türkiye İşçi Köylü Parti- 


sinin çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladı. Bugün TİKP'nin IKıbrıs meselesinin çözümünü en acil sorun olarak gördüğünü, Kontrgerilladan hesap sorulmasının da önemli bir sorun olduğunu açıkladı. Doğu Perinçek konuşmasının sonunda toplantıyı izleyen gazetecilere hitap ederek şöyle dedi: 

"Ben burada değerli gazeteci arkadaşlarımıza da hitap etmek istiyorum.Biz gazeteci arkadaşlarımızı fikir , emekçileri olarak, dostumuz olarak biliyoruz. Bu arkadaşlar eninde sonunda bizim bağımsız demokratik Türkiye için, birlikte mücadele edeceğimiz arkadaşlardır. 
Onları da kazanacağız. Onlara şunu da teklif ediyoruz: Partimizin, Programını, Tüzüğünü, siyasetlerini izlesinler, okusunlar. Bize eleştirilerini yöneltsinler. Onları buraya kadar geldikleri için selamlıyoruz, teşekkür ediyoruz ve son olarak da Partimizin temel sloganını ifade ediyorum: Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Demokratik Türkiye!" 

Konuşma bittikten sonra gazeteciler Doğu Perinçek'e çeşitli sorular sordular. Önce Guardian ve BBC muhabiri İngiliz David Tonge kurucular arasında sadece üç kadının bulunmasına dikkat çekerek Türkiye İşçi Köylü Partisinin kadınlarla ilgili görüşlerini sordu. Doğu Perinçek soruyu şöyle cevaplandırdı: 

"Biz, kadınların erkeklerle eşitliğini istiyoruz. Emperyalistlerin baskısı, toprak ağalarının baskısı yüzünden kadınlarımız geri durumda kalmışlardır. Değerli arkadaşın bu konuda böyle duyarlık göstermesini büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Ve kendisini Türkiye'de bu eşitsiz: durumdan Türkiye'nin kurtulması için emperyalizme karşı mücadeleye çağırıyoruz. Emperyalizme. karşı mücadele etmeliyiz, bu durumun ortadan kalkması için. 
Sizde mücadde etmelişiniz.” 

Diğer bir gazeteci ise "Partinizin kuruluşuyla sol partiler daha bir bölünmeyecek mi?" sorusunu yöneltti. 
Doğu Perinçek bu soru üzerine şunları söyledi : 

"Sol partiler daha bölünmey ecek. Biz bir kere bugün Türkiye İşçi Partisini, Türkiye Sosyalist İşçi Partisini sol partiler olarak görmüyoruz. Hatta bunlar CHP'den, AP'den daha sağda olan partilerdir. Bunlar Türkiye'de yabancı bir emperyaliste hizmet etmektedirler. Zaten bunların emekçiler içinde hiç bir etkileri yok. Diğer sol diyen partiler de aile çevreleridir. Partimiz Türkiye'nin bağrından doğuyor; işçilerin, köylülerin bağrından doğuyor. Bütün emekçi halkı birleştirecektir. Önümüzdeki dönemde de yaşıyacağız. Sizler bu sözümü unutmayın. 

Guardian muhabirinin "Kontrgerilla ile aynı siyaseti izleyen gruplardan kimi kastediyorsunuz?" şeklin deki sorusuna karşılık Perinçek şöyle dedi: 

"Ben herhangi bir grup ismi vermeyeceğim. Fakat bunu yapanlar” vardır. Partimiz kendisiyle, bu sağa sola bomba atanlarla arasına kesin bir sınır çizmektedir. 
Ve biz bunlar içerisinde Kontrgerillanın önemli faaliyeti olduğu kanısındayız. Zaten bunların yaptığı eylemlerle Kontrgerillanın yaptığı eylemler arasında bir fark görülmüyor, dıştan bakıldığı zaman anlaşılmıyor. Ama 


Doğu Perinçek, Gün Zileli ve Durmuş Uyanık ile birlikte basın toplantısında 


e 


sl, Aez M i 
Doğu Perinçek Anıtkabir şeref defterini imzalarken bunların içinde hâlâ çok dürüst arkadaşlar vardır. Bunu bir yol olarak Türkiye'nin kurtuluşunun bir yolu olarak görüyorlar, fedakarca atılıyorlar. O insanlar uyanacaktır. 
Partimiz onları uyaracak ve emekçi yığınlarla birleşme yolunda onları mücadeleye seferber edecektir." 

Toplantı ilerledikçe gazetecilerle kurucular arasında daha dostça ve sıcak bir hava esmeye başladı. Bir gazeteci TİKP'nin 1 Mayıs'a ilişkin görüşlerini sordu. Doğu Perinçek şöyle cevapladı: 

“1 Mayıs ta36 yurttaş mg, 36 emekçi, Kontrgerillanın tertipleriyle katledilmiştir. Bu, hepimizin kalbinde bir acıdır, bir yaradır. Ama Türkiye halkı bu Kontrgerillayı açığa çıkaracak, bunlardan hesap soracaktır. 
Hiç kimse bunlardan hesap sorulmasını önl eyemeyecektir. Bir tertiptir, 1 Mayıs. Ama Türkiye'de proleter devrimciler, gerçek proleter devrimciler 1 Mayıs'tan evvel bu tertibi gördüler. Bir ay evvelden tertibin hazırlandığını bdirttiler. Hatta AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergileri tertipten bir hafta evvel tertibi Türkiye halkına açıkladı. Mani olmaya çalıştı. Tertibin hazırlayıcısı Kontrgerilladır. Ama tertibe çanak tutanlar da vardır. Bunlar o zaman DİSK'in başına musallat olmuş olan ve geçenlerde temizlenmiş olan Mehmet Ertürk-Aydın Meriç kliğidir. Biz bundan sonra da böyle tertiplerin yapılacağını, hazırlanacağını biliyoruz. Çünkü Türkiye'de emperyalizm vardır, gericilik vardır. Buna karşı daima uyanık olacağız ve halkı da uyanıklığa çağıracağız.” 

Basın toplantısının sonunda Doğu Perinçek gazetecilerin teker teker elini sıkarak, teşekkür etti. Doğu Perinçek, Pravda gazetesi adına gelen bir Rus gazetecisinin dini sıkarken şöyle dedi: "Biz Sovyet halkının dostuyuz. Sovyet halkı Çarlara karşı mücadde etti ve Çarları yıktı. Yeni Çarları da yıkacaktır. Hep beraber mücadde ederek yıkacağız." 

Basın toplantısı scak bir hava içinde sona erdi. 


KURUCULAR ANITKABİRDE 


Basın toplantısından sonra bütün kurucular Anıtkabire gittiler. Biri Anıtkabire diğeri 27 Mayıs şehitlerinin mezarlarına konulmak üzere iki çdenk hazırlanmişti. Çdenklerin üzerinde Türkiye İşçi Köylü Partisi yazılı kırmızı bantlar vardı. Kurucular önce Mustafa Kemal în huzurunda saygı duruşunda bulundular. Y ol boyunca ve saygı duruşu sırasında disiplinli ve düzenli bir şekilde hareket ettiler. Daha sonra kurucular adına Doğu Perinçek Anıtkabirdeki şeref defterine şunları yazdı: 

“Kur tuluş Savaşımızın büyük önderi, Mustafa Kemal'i saygıyla anıyoruz. Türkiye İşçi Köylü Partisi, Milli Kurtuluş Savaşımızın ruhunu canlandıracak ve 'mazlum millerlerin zalimleri mahv -u perişan etmesi" için mücadde edecektir. * 

Kurucular son olarak yine düzenli sıralar halinde 27 
Mayıs şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiler ve oraya da bir çelenk bıraktılar. 

Anıtkabir ziyaretinden sonra kurucular tekrar Parti binasına döndüler, Bu arada Partinin kurulduğunu duyan devrimciler gruplar halinde Parti binasını doldurmaya başlamışlardı. Akşama kadar yüzlerce devrimci Partiye gddi ve kurucularla tanıştı. Kurucular,devrimcilere kendilerini teker teker tanıttılar. Bütün devrimcilerin gözleri mutlulukla parlıyordu. Hepsi Partinin kuruluşunun Türkiye devrimi için önemli bir olay olduğunu, Türkiye İşçi Köylü Partisinin işçi sınıfını ve emekçi halkı birleştirerek mutlaka zafere ulaşacağına inançlarını ifade ediyorlardı. 


Sayfa 16 


